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HAYATIN EN ÖNEMLİ MESELESİ OLAN “YARATILIŞIN ALLAH IN ESERİ OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLİRİZ?” 


ALLAH ın VARLIĞININ DELİLLERİ SAYISIZDIR 


YAZMAKLA, ARAŞTIRMAKLA, GÖRMEKLE, BİTMEZ hepsini bir kitaba sığdırmaya GÜÇ yetireme yiz ERSEN 


ALLAH ın varlığına dair, ŞÜPHE BIRAKMAZ DELİLLERE zamanın teknoloji ve bilgi desteği ile ulaşılabilir. 
Mesela İNSANLAR Hz. NUH tan önce 1000 SENE YAŞADIĞINI KURAN ve İSLAM PEYGAMBERİ söylüyor. 
Bunu insan kemiklerinin analizi ile ölçmek için TEKNOLOJİ VE BİLGİYE İHTİYACIMIZ VAR. 


1-YARATILIŞIN ŞUURLU BİR İRADENİN ESERİ OLDUĞUNU 
GÖSTEREN DELİLLER VARDIR 


Mesela İNSAN VÜCUDUNDAKİ HORMONLARI ÜRETEN BİR ORGANI TESADÜFÜN ESERİ OLMAYACAĞINI KOLAYLIKLA İSPAT EDEBİLİRİZ. HORMONU İCAT ETMEK ŞUUR VE İRADE GEREKTİRİR, HORMONU ÜRETECEK ORGANI YARATMAK ŞUUR, İLİM, KUDRET ,-. ÇOK ÜSTÜN BİR YARATICILIK GEREKTİRİR. HORMONU YARATAN HORMONUN ETKİ EDECEĞİ HÜCRELERİ DE YARATMIŞ OLMASI GEREKİR çünkü HÜCREYİ de HORMONU DA AYNI YARATICI YARATMALI Kİ “HORMON VE HÜCRE ETKİLEŞEBİLSİN”. HÜCRE HORMONU ALGILAYABİLSİN. “HORMON YARATILIŞ AMACINI YERİNE GETİREBİLSİN”. Bu kadar basit birşeyle bile YARATICININ ŞUURLU, İLİM SAHİBİ, KUDRET SAHİBİ BİR İRADE OLDUĞUNU KOLAYCA BİLEBİLİRİZ. HORMONU ÜRETEN ORGANI ve HORMONU TANIYAN HÜCRELERİ YARATAN İRADENİN AYNI OLDUĞUNU İSPAT ETMEK SAĞLAM bir DELİLDİR. Ve bu MANTIĞI VÜCUDUMUZDAKİ HORMON, ENZİM, SALGILAR, KİMYASALLAR içinde KULLANARAK YARATICISINA DELİL OLARAK GÖSTEREBİLİRİZ. 


ALLAH IN VARLIĞINI YARATTIKLARINDA GÖREBİLİRİZ. YARATTIKLARINI NE KADAR İYİ TANIRSAK O KADAR ÇOK DELİL BULABİLİRİZ. Mesela TIP, BİYOLOJİ ALLAH IN YARATTIKLARINI İNCELEDİĞİ İÇİN DELİLLERLE DOLUDUR. HER KONUDA DELİL ÇIKAR. 


YARATILIŞTAKİ ŞUUR YARATICININ DELİLİDİR 


CANLILARI İNCELEYİNCE GÖRDÜĞÜMÜZ ŞUUR, ŞUUR SAHİBİNİN ESERİ OLDUĞUNDANDIR. Çünkü “ŞUUR ŞUURDAN GELİR”. 


2- CANLI SİSTEMLER ŞUURLU SİSTEMLERDİR. SİSTEMLERİ 
ANCAK ŞUURLU BİR VARLIK YAPABİLİR. Şuuru ancak ŞUUR oluşturabilir. Bir PROGRAMCININ YAPAY ZEKA PROGRAMI 
YAPMASI gibi. Mühendisin ARABA yapması ROBOT yapması 


gibi. CANLI VÜCUDUNDA İŞLEYEN ŞUUR ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUURDUR. Mesela ENDOKRİN SİSTEM, DENETLEYİCİ DÜZENLEYİCİ SİSTEM dir. ENDOKRİN SİSTEMİN YARATILIŞI ÜSTÜN BİR YARATICININ YARATTIĞINI İSPAT EDER. Neyi ne zaman üreteceğini bilen YAPAY ZEKA gibi İŞLEYEN SİSTEM “YARATILIŞINDA tesadüfün değil ŞUURLU BİR VARLIĞIN olduğunu gösterir”. 


3-DÜNYA ve ÜZERİNDEKİ YAŞAMIN YÜZLERCE MİLYON 
YILDIR DEVAM EDEBİLMESİ ancak DÜNYA ÜZERİNDEKİ 
YAŞAMI KORUYAN VE DEVAM ETTİREN BİR İRADE İLE 


MUMKUNDUR. DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAMI YÜZ MİLYONLARCA YIL DEVAM 


EDEBİLMESİ ANCAK “CANLILARI YARATIP, ONLARI BESLEYEN VE ONLARIN DEVAMLILIĞINI SAĞLAYAN, ONLARI YOK OLMAKTAN KORUYAN, ONLARA KABİLİYETLER VEREN BİR İRADE İLE MÜMKÜNDÜR. Bugün DİNAZORLAR YAŞAMAMASI İNSAN İÇİN DÜNYAYI YAŞANIR KILIYOR. Yani DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAMIN PARÇALARI ÇOK İYİ BİR HESAP İLE KORUNMUŞTUR. ETÇİL ve OTCUL CANLILARIN DENGESİ, üreme sayıları ve yaşam süreleri ile BİR DENGEDE YARATILMIŞTIR. DENGE SAĞLAMAK İÇİN ŞUUR VE İRADE GEREKİR. Tesadüfen DENGE ve DÜZEN OLUŞMAZ. “tesadüf diye bir şey yoktur, her KUVVETİN ARKASINDA BİR İRADE VARDIR, O da YARATICIDIR”. 


4- ALLAH KENDİSİNİ PEYGAMBERLER İLE BİLDİRMİŞTİR, 


TANITMIŞTIR. KUTSAL KİTAPLAR VE PEYGAMBERLER ALLAH IN VARLIĞININ DELİLLERİDİR. Ve KURANI KERİM TEK BAŞINA KENDİNİ İSPAT ETMEYE YETERLİDİR. 
DÜNYA ÜZERİNDEKİ BİR NUMARALI KİTAPTIR Kİ “ALLAH IN VARLIĞINI İSPAT ETMEDE EN ÇOK DELİL SUNAR. KURANI KERİM EN ÜSTÜN “ALLAH IN DELİLLERİ KİTABIDIR”. 


PEYGAMBERLER, MUCİZELERİYLE HALKA GELMİŞTİR. Hz MUSA ve ona iman edenler Firavun ve ordusundan kaçarken DENİZİ YARIP geçtikten sonra Firavun ve ordusu açılan denizde boğulmuştur. Firavun ve ordusu açılan deniz mucizesini görmezden gelip hz MUSA yı öldürme peşine düşmüştür. İşte kafirin körlüğü budur. Hz İSA, çamuru kuş şekline getirip üflüyor ve ALLAH ın izni ile kuş oluyordu. Hz İSA insanların gizli hazinelerini onlara haber veriyordu. Hz İSA körleri iyileştiriyordu. PEYGAMBERLER insanların yapamayacağı şeyleri yaparak PEYGAMBERLİKLERİNİ İSPAT ediyorlardı. 


5-HAYATIN ANLAMLILIĞI, DÜNYADA ADALET, SEVGİ, İYİLİK, 
MERHAMET, CÖMERTLİK, PAYLAŞMAK, YARDIMSEVERLİK, 
....ALLAH a İNANMAK ile OLUR. Aksi halde İNSAN EŞKİYA olur, ÇALAR, TECAVÜZ EDER, ÖLDÜRÜR, ADALETSİZLİK 


YAPAR... ALLAH İLE HAYAT ANLAMLI OLUR. Dinsizler ise HAYATI 


ANLAMSIZLAŞTIRIR. “VAHŞİ BATI” insanlara dinsiz bir hayatın yaşatacaklarını gösterir. 
Dinsiz bir felsefe ile insanlar birbirlerini öldürür, çalar, tecavüz eder, zulüm eder, adaletsizlik heryere hakim olur. VAHŞİ BATI bu dinsiz felsefenin SONUCUDUR. 
İNSANLARA ALLAH IN VARLIĞININ DELİLLERİNİ ÖĞRETMEZSENİZ. İNSANLAR HAYVANLARDAN BİLE AŞAĞILIK İŞLER YAPAR. 


6-“SEVGİ” MADDİ bir şey değildir ama MADDEDEN 


vw 
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USTUNDUR. DÜNYADAKİ EN DEĞERLİ ŞEY 
“SEVGİ”dir. “SEVGİ, AŞK” için İNSANLAR SAHİP OLDUKLARI MALLARI HERŞEYLERİNİ 


VEREBİLİRLER. Bunu SEVGİYİ HİSSEDENLER, AŞIK OLANLAR BİLİR. KALPSİZLER, RUHSUZLAR bilmezler. “SEVGİ, AŞK” ALLAH IN VARLIĞININ DELİLİDİR. “ANNE NİZİN FEDAKARLIĞININ ARKASINDAKİ HİSSETTİĞİ SEVGİ”dir. SEVGİLİNİN KALBİNDE HİSSETTİĞİ SEVGİ GÖZLE GÖRÜLMEZ SADECE KALPTE HİSSEDİLİR. 


SEVGİLİYİ SEVMEK, ÇOCUKLARI SEVMEK, CANLILARI SEVMEK, GÜZELLİKLERİ SEVMEK, İYİLERİ SEVMEK,...... KALPTE HİSSEDİLEN BU GÜZEL DUYGU ALLAH IN VARLIĞININ DELİLİDİR. Çünkü SEVGİ ALLAH İLE ANLAM KAZANIR. Dinsizlik ile yokolur, ölür. SEVGİYİ HİSSEDEN BİLEN ALLAH | DA BİLİR. SEVGİYİ BİLMEYEN ALLAH | DA BİLMEKTE EKSİKTİR. 
Çünkü SEVEN BİR KALP YAŞIYORDUR, SEVGİSİZ BİR KALP ÖLÜDÜR. EŞİNİ SEVERSİN AİLE KURARSIN ve ÇOCUKLARIN OLUR ÇOCUKLARINLA DAHA BÜYÜK SEVGİLER HİSSEDERSİN. İNSANA GÜZEL DUYGULAR ÖĞRETİLİR işte DELİL. Böyle bir HAYATI tesadüf değil ŞUURLU ve SEVGİLİ BİR YARATICI YAPABİLİR. Birde SEVGİYİ HİSSETTİREN VAR. AYNI YEMEĞİ yediğinizde LEZZET HİSSETTİREN, GÜZEL KOKULARI HİSSETTİREN, CİNSEL ZEVKİ HİSSETTİREN VAR. İşte ALLAH bize HİSSETTİREN dir. “HİSSETTİREN KİM?”. 


7- SEBEPLERİN İLKİ “YARATICI SEBEP” TİR 


| Nema B 


SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ İLE HERŞEY OLUR. Ama SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNİN MUTLAKA BİR BAŞLANGICI OLMAK ZORUNDADIR. MANTIKLI BİR BAŞLANGIÇ OLMALIDIR. Ve 


BAŞLANGIÇ SEBEP SONRAKİ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİNİ DEVAM ETTİREBİLMESİ İÇİN “ŞUURLU, ZEKİ, GÜÇLÜ, İLİM SAHİBİ,... BİR İRADE” OLMASI GEREKİR Kİ SONUÇTA “DÜNYA VE ÜZERİNDEKİ CANLILIĞI MÜMKÜN KILSIN”. Mesela SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, YARATILIŞSAL ÖZELLİKLERİ CANLILIĞI MÜMKÜN KILAR, SU BUHARLAŞIR, GÖĞE ÇIKAR VE TEKRAR İNER VE CANLILIĞIN ANA MADDESİ OLABİLİR. Bu HER ATOM İÇİN GEÇERLİDİR. HİDROJEN ve HELYUM un YARATILIŞSAL ÖZELLİKLERİ GÜNEŞTEKİ TEPKİMELERİ MÜMKÜN KILAR. Herşeyin en başında BAŞLANGIÇ SEBEP YARATICI GİBİ OLMALI Kİ BUGÜNKÜ GİBİ BİR DÜNYA VE CANLILIĞA SONUÇ VEREBİLSİN. 


SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ SONSUZA KADAR GERİYE GİDEMEZ. MUTLAKA MANTIKLI BİR BAŞLANGIÇ OLMALI. MANTIKLI BAŞLANGIÇTA “YARATICI SEBEPTİR”. 


-SEBEPLERİN EN BAŞINDAKİ İLK SEBEP YARATICI 


SEBEPTİR iLK SEBEP ÖYLE BİR SEBEP OLMAK ZORUNDADIR Kİ SONRAKİ 


SEBEPLERİN ÇALIŞMASINI MÜMKÜN KILACAK ŞEKİLDE BİR YARATMA OLUŞTURABİLSİN. Yani SEBEPTEN GELEN SEBEP İLK SEBEP GİBİ “ÜSTÜN” değildir. Çünkü İLK SEBEP SONRAKİ SEBEPLERİ YARATACAK KADAR “İLİM, KUDRET, ŞUUR, İRADE, ....” İÇERMELİDİR. Bu YÜZDEN İLK SEBEP BASİT BİR SEBEP DEĞİLDİR. “İLK SEBEP ÜSTÜN SIFATLARA SAHİP OLMALIDIR. İLK SEBEP SONRAKİ SEBEPLERİN ÇALIŞMASINI MÜMKÜN KILACAK KADAR İYİ HESAP YAPABİLEN, ŞUURLU, İLİM SAHİBİ, İRADE SAHİBİ, KUDRET SAHİBİ OLMAK ZORUNDADIR Kİ BU SIFATLAR YARATICIYA ÖZEL SIFATLARDIR. O YÜZDEN İLK SEBEP “YARATICI SEBEPTİR” yani “İLK SEBEP YARATICIDIR. Ve SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ SONSUZA KADAR DEVAM EDEMEZ. MUTLAKA MANTIKLI BİR BAŞLANGIÇ SEBEP 
OLMALIDIR. BAŞLANGIÇ SEBEP OLMADAN VARLIK İZAH EDİLEMEZ. ÇÖZÜMSÜZ KALIR. BAŞLANGIÇ SEBEP SONRAKİ SEBEPLERİN ÇALIŞMASINI MÜMKÜN KILACAK “ÜSTÜN BİR YARATICIYA AİT SIFATLARA SAHİP OLMALI Kİ SONRAKİ SEBEPLER ÇALIŞIR OLABİLSİN. SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ MANTIKLI BİR İZAHLA BAŞLANGICI OLMALIDIR. İLK SEBEP YARATICI ÖZELLİKLERİNE SAHİP OLMALIDIR Kİ SEBEPLER YAŞAYABİLSİN. SEBEPLER PERDEDİR. PERDENİN ARKASINDAKİ “KUVVET, KUDRET, İRADE, ŞUUR, İLİM, AKIL, ....” YARATICIYA ALLAH A AİTTİR. 


8- “BİRŞEYİ YAPMAK İÇİN ŞUUR GEREKLİDİR”. ”HİÇBİRŞEY 
KENDİ KENDİNE OLUŞAMAZ” 


BİSİKLETİN PARÇALARINI BİRLEŞTİREREK BİR BİSİKLET YAPMAK İÇİN ŞUUR GEREKLİDİR. 
O BİSİKLETİN PARÇALARINI ÜRETMEK İÇİNDE ŞUUR GEREKLİDİR. Ve HERŞEYİN OLUŞUMU ARKASINDA ŞUURLU, İLİM SAHİBİ, KUVVET SAHİBİ, ...BİR İRADE GEREKLİDİR. 
CANLILIĞI VAR EDEN, CANLILIĞI DEVAM ETTİRECEK ŞEKİLDE YARATANDA ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUURDUR. Bir HÜCRE bile İNSANLARIN ÇÖZEMEDİĞİ NİCE AKIL VE İLİMLERİN ESERİDİR. “Bir İNSAN SİNEK bile YARATAMAZ, HÜCRE bile YAPAMAZ”. Size TOPRAK, SU, METALLER ve TEKNOLOJİ, CANLILARDAN KOPYA ÇEKMEDEN ÇALMADAN CANLI BİRŞEY VAR EDİN. YAPAMAZSINIZ. SİZİN YAPAMADIĞINIZI “tesadüf” hiç yapamaz. Her OLUŞUMUN ARKASINDA “ŞUURLU BİR İRADE VARDIR”. 
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9- “HARFLERDEN TESADÜFEN BİR KİTAP OLUŞAMAZ” 


“Bir KİTAP YAZARSIZ OLMAZ, bir İĞNE USTASIZ OLMAZ”...”CANLI BİR KİTAPTAN ve İĞNE den DAHA ÜSTÜN BİR ESERDİR”. 


İNSANIN DNA sındaki GENETİK PROGRAM ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUURUN ESERİDİR. 
PROGRAMLAMA ŞUURLU ve İLİM SAHİBİ BİR PROGRAMCI İLE YAPILABİLİR. DNA PROGRAMLAMASI ŞUURLU ve İLİM SAHİBİ BİR İRADE İLE MÜMKÜNDÜR. ŞUURLU BİLİM ADAMLARI DAHİ DNA PROGRAMINI ÇÖZMEKTEN ACİZ İKEN tesadüfen ÜSTÜN BİR PROGRAMLAMA olan GENETİK PROGRAMIN arkasında bir İRADE OLMAKSIZIN OLUŞMASI İMKANSIZDIR. CANLILAR BİR PROGRAMDIR, CANLILIK ÜSTÜN BİR ŞUURUN ESERİDİR. CANLILIK BİR ŞUURUN İŞLEMESİ İLE YAŞAR. ŞUUR ancak ve ancak ŞUURDAN GELEBİLİR. O yüzden CANLILIK CANLIDAN GELEBİLİR. Şuursuz tesadüften ŞUURLU SİSTEMLER OLUŞAMAZ. 


NDA BİR İRADE VARDIR” 


10-“HER KUVVETİN ARKASI 


KUVVETİN ARKASINDA MUTLAKA İRADE VARDIR. SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİNDEKİ GİBİ HER KUVVET ÖNCESİNE BAKARSANIZ ARKASINDA BİR İRADE BULURSUNUZ. Ama EVRENDE GÖZLE GÖRÜLMEYEN BİR VARLIĞIN KUVVETLERİN ARKASINDA OLDUĞUNDAN DOLAYI İNSANLAR BU KURALIN FARKIND DEĞİLLER. RÜZGARI ESTİREN KİM? GÜNEŞTEKİ PATLAMALARI YAPAN KİM? GÜNEŞTEKİ KUVVETİN SAHİBİ KİM? YOK iken GÜNEŞİ VAR 


EDEN KUWETİN SAHİBİ KİM? Maddeleri biraraya getirip GÜNEŞİ OLUŞTURAN KUVVETİN ARKASINDAKİ KİM? GEZEGENLERİ BİR YÖRÜNGEDE TUTAN KİM? 
YÖRÜNGESİNDE KORUYAN KİM? ELİPTİK BİR YÖRÜNGEDE HAREKET EDERKEN UZAKLIK DEĞİŞMESİNE RAĞMEN GEZEGENLER ve UYDULARI KOPMUYORLAR. BULUTLARI BİRARAYA GETİRİP YAĞMURA DÖNÜŞTÜREN KUWET KİM? Size KANUN gibi GÖRÜNSEDE bu KUVVETLERİ UYGULAYAN BİR İRADE VAR. Çünkü KUVVETTE SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ gibi GERİYE GİDER ve EN BAŞTA BİR İRADENİN VARLIĞINI GEREKTİRİR. 


KUVVETLER SEBEP SONUÇ İLİŞKİSİ GİBİ GERİYE DOĞRU BAŞKA KUVVETLERE BAĞLIDIR. 
Ama KUVVETİNDE BİR BAŞLANGICI OLMALI O BAŞLANGIÇ KUVVETTE İRADE SAHİBİ OLMAK ZORUNDADIR. Bu yüzden KUVVETLERİN ARKASINDA MUTLAKA İRADE VARDIR. 
“HİÇBİR KUVVET BAŞIBOŞ DEĞİLDİR” “KUVVETLERİN ARKASINDA BİR 


İRADE VARDIR”. 


11-““HAYATIN ANLAMLILIĞI “ 


SEVGİ, DÜRÜSTLÜK, ADALET, CÖMERTLİK, PAYLAŞMAK, YARDIMSEVERLİK, İYİLİK, MERHAMET, ŞEFKAT, İYİ KALPLİLİK, VEFA, SAYGI, FEDAKARLIK, 

esl İnsan hayatına ANLAM katar. Bu KAVRAMLAR ALLAH İLE YAŞAR, dinsizlik ile ölürler. 
Dinsiz biri adaletli olmayı, cömert olmayı, yardımsever olmayı, cömert olmayı, MANTIKLI BULMAZ. Çünkü dinsiz felsefe VAROLUŞUN AMACINI DİĞERLERİNİ ALT ETMEK OLARAK GÖRÜR. Dünyada Dinsiz akım başlayınca SÖMÜRGECİLİKte başladı. 
AFRİKA, ASYA, AMERİKA,.... Daki insanların ellerindekini almak için SÖMÜRGECİLİK başladı. 


DÜRÜSTLÜK, ADALET, SEVGİ, İYİLİK OLMAYINCA HAYAT BİR SAVAŞ HALİNE GELİR. 
İNSANLAR BİRBİRLERİNE ZULMEDER. HAYATIN AMACI BİRBİRİNİ YOK ETMEK DEĞİLDİR. 
HAYATIN AMACI YARATICIMIZI BULMAK, TANIMAK, SEVMEKTİR. 


Dinsizlik ADALETİ, SEVGİYİ, İYİLİĞİ, SADAKATİ, DÜRÜSTLÜĞÜ, MERHAMETİ, ....öldürür, yok eder. ALLAH IN VARLIĞI İLE HAYATIMIZ GÜNDÜZ gibi olurken dinsizlikte KARANLIK GECE gibi olur. ZULMETİN içinde kalırız. 


ALLAH IN VARLIĞININ DELİLLERİ ÇOKTUR, dinsizliğin “TEK BİR DELİLİ DAHİ YOKTUR”. 


12- FAYDALILIK- DÜNYA ve ÜZERİNDEKİLERİN BİRBİRLERİNE 
FAYDALI OLMASI 


İNSANIN İHTİYACI OLAN HERŞEY DÜNYADA VAR. BİNEKLER, YİYECEKLER, YAKITLAR, ELBİSELER, AYAKKABILAR, EVLER, İLAÇLAR, ........ 


12 AY A YAYILMIŞ BİR ŞEKİLDE MEYVELER, SEBZELER, YİYECEKLER VERİR. 
İNSANIN İHTİYAÇ DUYDUĞU HERŞEY VAR DÜNYADA. 


İNSANIN KULLANMASI İÇİN KÖMÜR, PETROL, DOĞALGAZ DEPOLANMIŞ BİR DÜNYAYI HİÇBİR TESADÜF AÇIKLAYAMAZ. Bu “İNSAN NE İSTEDİ İSE VERDİK” diyen bir YARATICININ VARLIĞI İLE MÜMKÜNDÜR. 
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İNSANLAR ve HAYVANLAR ROBOTLARDAN ÜSTÜNDÜR, İNSANLARI YARATAN ROBOTLARI YAPAN MÜHENDİSTEN DAHA ÜSTÜN BİR YARATICIDIR. 


ARI robot ARI dan binlerce kat ÜSTÜNDÜR. ARI polen toplar, bal yapar, ari sütü üretir, yolunu bulur, konuşur, düşünür, ne yapacağını bilir, zehir üretir, ENERJİSİNİ KENDİ ÜRETİR,.... Yani mühendisin yaptığı robottan binlerce kat daha ÜSTÜN dür. Demekki ARIYI YARATAN robotu yapan MÜHENDİSTEN daha ÜSTÜN bir YARATICIDIR. 
VAROLUŞU, anlamsız tesadüfe vermek AKILDIŞI dır. VAROLUŞU, tesadüfe vermek AKLI REDDETMEK ve herşeyi ANLAMSIZLAŞTIRMAKTIR. 


14-ŞUURUN RESMİ - RESMİ ÇİZEN ŞUUR SAHİBİ İRADE 


ŞUURUN NE OLDUĞUNU ANLARSAK, ŞUUR SAHİBİNİN ESERLERİNİ DE ANLAYABİLİRİZ. 
Bu RESMİ ancak ŞUURLU bir İRADE ÇİZEBİLİR tabiki çizecek KABİLİYET ve İLMİ de OLMALI. 


b. 


RESİMDEKİ YARATILIŞLAR ancak ŞUURLU bir VARLIĞIN ESERİ OLABİLİR. Birşeyi GÜZEL, SİMETRİK, ANLAMLI YAPABİLECEK OLAN İRADE SAHİBİNİN ŞUURLU OLMASIDIR. 


105 


İNSAN VÜCUDUNDA ÜRETİLEN SAYISIZ ŞEY VARDIR. ÇEŞİT ÇEŞİT HORMONLAR, ENZİMLER, SALGILAR, KİMYASALLAR, DÖNÜŞÜMLER, DEPOLAMALAR, ÇÖZÜMLEMELER, .... 


Mesela ŞEKERİ DEPOLAMAK için İNSÜLİN ÜRETİLİR ve DEPOLANMIŞ ŞEKERİ ÇÖZMEK İÇİN GLUKAGON ÜRETİLİR. İNSÜLİN ve GLUKAGON SALGILARINI ÜRETECEK ORGANI YARATMAK ÇOK ÜSTÜN BİR BİLGELİK- İLİM GEREKTİRİR. İnsanı “bir TEK YUMURTA ve SPERM” den TAM bir CANLI HALİNE GETİRİLMESİ YARATILIŞTIR”. İşte bu YARATILIŞLA İNSAN SAYISIZ ŞEYİ VÜCUDUNDA ÜRETİR ve YAPAR. Bu BİLGELİĞİN sahibi YARATICIMIZDIR. Böyle bir BİLGELİKİ “HİÇ olan tesadüfe” vermek AKLI REDDETMEKTİR. 


16- EKOSİSTEM, ŞUURLU BİR YARATICININ YAPTIĞINI anlatır 


MARINE ECOSYSTEM 
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SİSTEMLERİ, ŞUURLU VARLIKLAR YAPABİLİR. EKO SİSTEMDE HERŞEY BİRBİRİ İLE BAĞLIDIR. Hepsini BİRBİRİ İLE UYUMLU YARATMAK ANCAK TEK BİR YARATICI ŞUUR SAHİBİ İRADE İLE MÜMKÜN OLABİLİR. 


17-EN BASİT YAŞAM FORMU YOOOK - İLK CANLI FORMU YOK 


CANLILIK MADDENİN ESERİ olsaydı, ÖLÜM OLMAZDI. İkincisi, MADDEDEN OLUŞAN İLK YAŞAM FORMU HERYERDE OLURDU ve BİZ BUNLARI HERYERDE GÖREBİLİRDİK. Bugün en BASİT CANLI BAKTERİDİR. Ve BAKTERİNİN ANATOMİSİ BİRÇOK PARÇADAN OLUŞURLAR. İLK CANLI MADDEYE YAKIN VE CANLI OLMALIDIR ama öyle bir şey YOK. 


Bacterial Cell Anatomy capsule 


pilus cell wall 


plasma membrane nucleoid (DNA) 


cytoplasm 


ribosomes flagellum— — 


Flagelli 


Dinsizlerin iddiası doğru olsaydı HERYERDE İLK CANLI yani EN BASİT YAŞAM FORMUNU GÖREBİLİRDİK. Bugün en BASİT CANLI BAKTERİDİR BAKTERİDE BİRÇOK ORGANELE SAHİP KOMPLEKS CANLILARDIR. İLK CANLI FORMU MADDEYE ÇOK YAKIN VE CANLI OLMALIDIR. Ama bugüne kadar hiçkimse böyle bir CANLI GÖSTEREMEDİ ve YOK. 


18- AĞAÇ FABRİKADAN ÜSTÜNDÜR- AĞAÇ ŞUURLU ve İLİM SAHİBİ 
İNSANLARIN YAPTIĞI FABRİKALARDAN ÜSTÜNDÜR 


“NĞAG- FABRİKADAN ÜSTÜNDÜR” 


AĞAÇLARIN ÜRETTİĞİ LEZZETLİ MEYVELER İNSANLARIN YAPTIĞI FABRİKALARDAN ÇOK ÜSTÜNDÜR. AĞAÇLAR, TOPRAĞI, SUYU, TAŞI LEZZETLİ GIDALARA DÖNÜŞTÜREN MEYVE FABRİKALARIDIR. FABRİKALARI ŞUURLU VE İLİM SAHİBİ İNSANLAR YAPABİLİR ve AĞAÇLARI YARATAN ŞUURLU ve İLİM SAHİBİ FABRİKALARI YAPANLARDAN DAHA ÜSTÜN ŞUUR VE İLME SAHİPTİR. 


19-TAVUK FABRİKADAN DAHA ÜSTÜNDÜR 


TAVUK YUMURTA FABRİKASIDIR. İNSANLARIN YAPTIĞI FABRİKALARDAN DAHA ÜSTÜNDÜR. TAVUĞU YARATAN FABRİKA YAPANLARDAN DAHA ÜSTÜN dür. 


www.allahindelilleri.com 
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TAVUK, FABRİKADAN ÜSTÜNDÜR 


FABRİKALARI ŞUURLU ve İLİM SAHİBİ MÜHENDİSLER YAPABİLİR. TAVUKLARI YARATANIN ŞUUR ve İLMİ FABRİKALARI YAPAN MÜHENDİSLERDEN DAHA ÜSTÜNDÜR. 


20-HAYATTAKİ BAZI KURALLAR 


“HAYAT, HAYATTAN gelir” 

“CANLILIK İŞLEYEN BİR ŞUURUN SONUCUDUR”. 

“ŞUUR ŞUURDAN GELİR”, “ŞUURSUZ tesadüften ŞUUR OLUŞAMAZ, gelmez”. 
“HAYATIN BİR AMACI VARDIR”. 

“HİÇBİR ŞEY KENDİNİ YARATAMAZ”, “HİÇBİRŞEY KENDİ KENDİNE OLUŞAMAZ”. 
“CANSIZDAN HAYAT ÇIKMAZ”. 

“CANLILIK CANLIDAN GELİR, BİZE HAYAT VEREN HAYAT SAHİBİ OLANDIR”. 
“BİR ŞEY YAPMAK BİLİNÇ, AKIL, İRADE, GÜÇ, BİLGİ gerektirir...” 

Bu da "HERŞEYİ ALLAH YARATTI" ifadesinin ispatıdır. 

“ŞÜPHE İLE HÜKÜM VERİLMEZ ama DELİL İLE HÜKÜM VERİLEBİLİR”. 


“1000 ŞÜPHE BİR DELİL KADAR DEĞERİ YOKTUR “ o yüzden ŞÜPHELERLE HÜKÜM VERME, PİŞMAN OLURSUN”. “DELİL İLE HÜKÜM VER MUTLU OLURSUN”. 


21-“HİÇBİRŞEY KENDİ KENDİNE OLUŞAMAZ” 


Her OLUŞUMUN ARKASINDA ŞUURLU, KUVVET SAHİBİ, İLİM SAHİBİ, BİR İRADE VARDIR. 


BİR ŞEYİN OLUŞMASI ancak ŞUURLU, İLİM SAHİBİ, KUDRET SAHİBİ BİR İRADE İLE MÜMKÜNDÜR. İşi KUVVET yapar, KUVVETİN SAHİBİ ŞUURLU bir VARLIKTIR. Her OLUŞUMUN ARKASINDA ŞUUR ve KUVVET sahibi bir İRADE vardır. 


22- BEYİN ve SİNİR SİSTEMİNİN ORGANLARA BAĞLANMASI İLE BİR 
BÜTÜNÜ OLUŞTURMASI 
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Autonomic Nervous System 


İNSANLARIN, HAYVANLARIN hatta her CANLININ BEYİN SAHİBİ olarak YARATILMASI “ŞUURLU ve AKILLI BİR VARLIĞIN YARATTIĞININ DELİLİDİR”. Çünkü, BEYNİ “şuursuz ve akılsız tesadüf YARATAMAZ”, hemde bütün ORGANLARA BAĞLI ŞEKİLDE YARATAMAZ”. 


Tekrar edilmesi gerekiyor. “İNSAN YARATILIRKEN, GÖZLER, KULAKLAR, ELLER, AYAKLAR, DİL, AĞIZ, DİŞLER, BURUN, ORGANLARIN TÜMÜ, ... VÜCUDUN HER NOKTASININ SİNİR AĞI İLE BEYİNE BAĞLANMASI bize ŞUURLU bir YARATICININ “TÜMÜNÜ YARATTIĞINI GÖSTERİR DELİLİDİR”. ORGANLAR BAĞIMSIZ DEĞİLDİR. 
ORGANLAR BEYNE, DOLAŞIM SİSTEMİNE, BOŞALTIM SİSTEMİNE, SİNDİRİM SİSTEMİNE, .. BAĞIMLIDIR. OZAMAN ORGANLARIN VE VÜCUDUN TÜMÜNÜN TEK BİR BÜTÜNÜ OLUŞTURDUĞUNU VE HEPSİNİ AYNI İRADENİN YARATTIĞINI KOLAYCA SÖYLEYEBİLİRİZ. 
GÖZLERİN, KULAKLARIN, BURNUN, DİLİN, KALBİN BEYNE BAĞLI OLMASI,...bize ÇOK ŞEY ANLATIR. HEPSİ BİR BÜTÜNDÜR. “dinsizlerin iddia ettiği gibi adım adım İNŞA olmadığını kolayca söyleyebiliriz”. GÖZLERİN GÖRDÜĞÜNÜ BEYİN DEĞERLENDİRİR, KULAKLARIN DUYDUĞUNU BEYİN DEĞERLENDİRİR. BEYİN YOKSA GÖZLERİN OLMASININDA ANLAMI YOKTUR, BEYİN YOKSA ORGANLARIN OLMASININDA MÜMKÜN OLMADIĞINI GÖRMELİYİZ. GÖZLER BEYİN İLE GÖRÜYOR, KULAKLAR BEYİN İLE DUYUYOR. ELLER BEYİN İLE HİSSEDİYOR, BEYİN KALP İLE YAŞIYOR, ORGANLAR KALP İLE YAŞIYOR, KALP ORGANLARLA YAŞIYOR. BÖBREKLER, KARACİĞER, BEYİN ÇALIŞMAZSA KALPTE ÇALIŞAMAZ. HEPSİ BİRBİRİNE MUHTAÇ. Bu da CANLI İNSANIN BİR BÜTÜNÜN SONUCU OLDUĞUNU GÖSTERİYOR. Bir ORGANI EKSİK, KUSURLU OLAN CANLILARIN YAŞAM 


ŞANSI OLMAMASI BİZE GERÇEĞİ ANLAMAMIZI İDRAK ETMEMİZİ SAĞLAR. “bir YUMURTA HÜCRESİNDEN TAM BİR İNSANIN YARATILIŞI EKSİKSİZ OLURSA YAŞAM ŞANSI OLUYOR”. EKSİKSİZ YARATAN İRADEYİ GÖRMEK LAZIM. YARATILIŞ, ŞUUR ve İLİM ve KUDRET gerektirir. 


“BEYİN, GÖZ ile KULAK ile KALP ile ORGANLAR ile BİRLİKTE OLUNCA BEYİN OLABİLİYOR”. BEYNİ, GÖZÜ, KULAĞI, KALBİ, ORGANLARI,.... BİRLİKTE YARATMAK ŞUUR İSTER, İRADE İSTER, İLİM İSTER, AKIL İSTER, .... YARATICILIK İSTER”. 


BEYİN, EN ÜSTÜN BİLGİSAYARLARDAN DAHA ÜSTÜNDÜR, BİLGİSAYARI İCAT eden ve YAPANLARIN SAHİP OLDUĞU İLİM VE ŞUURDAN DAHA ÜSTÜN BİR ŞUUR BEYNİ YARATMIŞ VE CANLIYA LUTFETMİŞTİR. BEYİN, CANLININ, AKILLI BİR VARLIK TARAFINDAN YARATILDIĞINI İSPAT EDER. BEYİN, EN ÜSTÜN BİLGİSAYARLARIN SAHİP OLDUĞUNDAN DAHA FAZLASINA SAHİPTİR. BEYİNİN YARATILIŞINDA ÜSTÜN BİR ŞUUR ve İLİM GEREKLİDİR ki bu İLİM ve ŞUUR YARATICININ ESERİ OLDUĞUNU GÖSTERİR. 


“DELİL İSTEYENE DELİL ÇOK, ŞÜPHE ARAYANA DA ŞÜPHE ÇOK” 
“SİZ DELİL İLE HÜKÜM VERİN ŞÜPHE İLE HÜKÜM VERMEYİN”. 


“1000 ŞÜPHENİN 1 DELİL KADAR DEĞERİ YOKTUR” “1 DELİL İLE HÜKÜM VERİLİR, 1000 
ŞÜPHE İLE HÜKÜM VERİLMEZ”. 


Siz DELİLLERE BAKIN. www.allahindelilleri.com 
23- Hepsinin YARATICISI AYNI dır 


- KULAĞI YARATAN, SES TELLERİNİ DE YARATANDIR. 

- SİNİR SİSTEMİNİ, BEYNİ YARATAN ORGANLARIDA YARATANDIR. Hepsi birbirine bağlıdır. BEYİN, KALBE MUHTAÇ, KALP BEYNE MUHTAÇ, ORGANLAR, KALBE MUHTAÇ, KALP ORGANLARA MUHTAÇ, hepsi bir BÜTÜNÜ oluştururlar. O vakit hepsini yaratanın AYNI İRADE olduğunu kolayca söyleyebiliriz. 

- ÇİÇEĞİ YARATAN ARIYI DA YARATAN AYNIDIR. 

- SPERMİ YARATAN İLE YUMURTAYI YARATAN AYNI İRADEDİR. İkiside FARKLI yerde AYNI ŞUURUN BİLGİSİNDE AYRILIP BİRLEŞİRLER. 

- HORMONLARI ÜRETEN ORGANLARI YARATAN İLE HORMONLARI TANIYIP CEVAP ÜRETEN HÜCRELERİ YARATAN AYNI İRADE VE ŞUUR dur. 

- ELLERİ YARATAN ile AYAKLARI YARATAN AYNI İRADEDİR. El ve Ayaklardaki KEMİKLERİN BÖLÜNMESİ VE YARATILIŞSAL OLARAK AYNI ŞUURUN ESERİ 
OLDUĞU AÇIK VE NET tir. 

- ENZİMLERİ ve ENZİMLERİ AKTİVE EDEN KOFAKTÖRLERİ ve KOENZİMLERİ YARATAN AYNI ŞUUR VE İRADEDİR. ENZİM KOENZİM veya KOFAKTÖR ile işlev görebiliyor. Yani ikisi birlikte olunca ÇALIŞIYOR. 


- HORMONLARI ve TERS HORMONLARI YARATAN İRADE AYNI ŞUUR dur. 

- BÖBREKLERİ ve İDRAR TORBASINI YARATAN AYNI ŞUURDUR. Çünkü ikisi birlikte SİSTEMİN PARÇALARIDIR. 

- KEMİKLERİ YARATAN ile EKLEM SIVISINI ÜRETEN YAPIYI YARATAN AYNI İRADEDİR. 

- BEYNİ YARATAN ile BEYİN SIVISINI ÜRETEN YAPIYI YARATAN AYNI ŞUUR VE İRADEDİR. 

- HÜCREİÇİNDEKİ, Mitokondriyi, sitoplazmayı, mRNA yı, DNA yı, Hücre zarını, Ribozom, Golgi aygıtı, Lizozomu, Endoplazmik Retikulumu,... hepsini YARATAN AYNI ŞUUR ve İRADEdir. Çünkü HÜCRE BİR BÜTÜN dür. BÜTÜNÜ de ancak BİR ŞUUR ve İRADE YARATIR. Hücre içindeki her YAPI AYNI AMAÇ için ÇALIŞIR. 
CANLILIK FAALİYETLERİNİ DEVAM ettirmek için “AYNI AMACA HİZMET EDERLER”. 

- BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ ve BİRBİRİNE BAĞIMLI HER ŞEYİ YARATAN AYNI İRADE ve ŞUUR dur. Çünkü HER İKİSİNİ DE BİLEN BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ VE BİRBİRİNE BAĞIMLI ŞEYLER YARATABİLİR. “Tesadüfün gözü yok, şuuru yok, iradesi yoktur ki tesadüf 


ŞUUR gerektiren işler yapamaz”. YARATILIŞ ÜSTÜN BİR ŞUURDUR, -- 
24- CANLILIK ÜSTÜN BİR ŞUURDUR, SİSTEM ÜSTÜN BİR 
ŞUURDUR, “ŞUUR ancak ŞUURLU olandan GELİR”. 


CANLILIK, İŞLEYEN ŞUURDUR, SİSTEMDİR. CANLILIĞIN ŞUURUNU ANCAK ŞUURLU OLAN YARATABİLİR. HÜCRE İÇİNDEKİ SAYISIZ ŞUURLU İŞLERİ HÜCREYİ YARATAN İRADENİN ŞUURLU OLDUĞUNU İSPAT EDER. HÜCRE İÇİNDE, DNA KONTROL MEKANİZMASI VARDIR. DNA DAKİ ZARAR GÖRMELER, KONTROL EDİLİR VE TAMİR EDİLİR. 

Hücre, DNA hasarlarını "DNA tamir mekanizmaları" ile tamir edebilir. DNA hasarı ikileşme sırasında tamir edilemezse mutasyona ve sonuç olarak genomik kararsızlığa, kanser ve yaşlanmaya neden olur. DNA tamir sisteminde 100'den fazla gen rol oynar ve bu genlerin kodladığı proteinler tamir mekanizmalarında görev alırlar. 


DNA TAMİR MEKANİZMALARI HASARIN TİPİNE göre farklı ENZİMLERİN FARKLI ŞEKİLDE ONARIMI İLE ORTAYA KOYDUKLARI AKIL ve İLİM TESADÜFÜN YAKLAŞAMAYACAĞI KADAR ÜSTÜN BİR YARATILIŞ tır. 


DNA molekülünün içerdiği bilginin değişmeden aktarımı-devamlılığı için, replikasyon sırasında veya çevresel faktörler ile DNA da oluşan hatalar bir seri enzim tarafından düzettilir. 


Prokaryat ve ökaryatlarda benzer olan başlıca 4 tip onarım sistemi vardır 


1. Baz kesip çıkarma onarımı 
2. Nükleotid kesip çıkarma onarımı 
3. Yanlış eşleşme onarımı (mismatch onarım) 


4. Direkt onarım 


Aşağıdaki enzimler 4 FARKLI ONARIMI GERÇEKLEŞTİRmekte görevli enzimlerdir. Bunların AMACA UYGUN İCADI “AKIL ve İLİM ve İLK YARATILIŞTAKİ “temel parçacıkların FİZİK KANUNLARININ TAYİNİNİ GEREKTİRİR” tüm bunları BAŞIBOŞ ve TESADÜF ve “HİÇ” saymak AKIL karşısındaki AKILSIZLIK ve KÖRLÜK ve SAĞIRLIKtır. 


Enzimler / Proteinler ıkarma Onarımı 
DNA glikozilazlar 

P endonükleazlar 


DNA polimeraz | 


DNA ligaz 


Nükleotid Kesip Çıkarma Onarımı 
UvrABC endonükleaz 

(veya ABC excinuclease) 

DNA Helikaz 

DNA polimeraz | 

DNA ligaz 


Yanlış Eşleşme Onarımı 


Mut proteinler 
Helikazlar 
Ekzonükleazlar 
DNA polimeraz Il 
DNA ligaz 


Direkt Onarım 
DNA fotoliyazlar 
06-Metilguanin- 


DNA metitransferaz 


Tamir sistemine ait proteinler metillenmeye göre 


kalıp zincir ve yeni sentez edilen zinciri ayırd edebilir ve yeni zincirdeki yanlış eşleşmeleri düzeltebilir. 


BU ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUURDUR. Böyle bir hücrenin YARATICISI tesadüf değildir, ŞUURLU ve İLİM SAHİBİ ÇOK ÜSTÜN bir İRADEDİR. DNA TAMİRİ YAPABİLEN BİR SİSTEMİ HÜCRE İÇİNDE YARATMAK BASİT BİRŞEY DEĞİL. 
İNSANLARIN EN AKILLI OLANLARI BİLE DNA YI ÇÖZEMEMİŞKEN, TAM ANLAMI İLE BİLEMEZ İKEN DNA TAMİRİ YAPAN BİR SİSTEM VE ŞUURU HÜCRE İÇİNDE YARATMAK “ŞUURLU BİR YARATICI” ile MÜMKÜNDÜR. 


ENDOKRİN SİSTEM, DENETLEYİCİ DÜZENLEYİCİ SİSTEM ADI ÜSTÜNDE “DENETLEYEN VE DÜZENLEYEN BİR SİSTEM” KANDAKİ ÖLÇÜMLERİ YAPIYOR VE EKSİK VE FAZLALIĞA GÖRE KARAR VERİP ÇÖZÜM ÜRETİYOR. BÖYLE AKILLI BİR SİSTEMİ AKILLI VE ŞUURLU VE ÜSTÜN İLİM SAHİBİ YARATABİLİR. Tesadüf değil. 


25- DNA nın KOPYALANMASI DELİLİ 


DNA molekülünün taşıdığı genetik bilgilerin sonraki kuşaklara aktarılması için kendi kopyasını oluşturmasıdır. 


HANGİ TESADÜF sonucu oluşabilecek olan kendisinin BENZERİNİ ÜRETECEK İRADEYE ve YARDIMCILARA SAHİP OLABİLİR? 


HÜCRE içindeki organeller ve hücre yapısı ve iletişimi ve BİLGİSİ bir AKIL ve İRADE ESERİdir. TESADÜF yanına dahi yaklaşamaz. Çünkü bu hem AKIL hem YARATILIŞ gerektirir. Maddenin ve organellerin yaratılışını gerektirir. 


DNA ya “KENDİSİNİ KOPYALAMANIN KODUNU YAZMAYI” ANCAK İRADE sahibi biri yazabilir. 


DNA KOPYALANMASINDA, ENZİMLERİN ÜRETİLECEK PROTEİNE AİT GEREKLİ KODU BULMALARI, 1000 CİLTLİK ANSİKLOPEDİDE BİR SAYFA BULMAK GİBİ ZOR. 


AKIL SAHİBİ bir İRADE olmaksızın AKILLI birşey İCAD edilemez. İNKARCILARIN zalimliği burada YARATICININ İCADI olan tüm canlılardaki AKILLI SİSTEMLER İLİM sahibi İRADE sahibi YARATICI olmaksızın oluşmasını mümkün sayan İNKARCILAR ZALİMLİĞİdir. 


YARATILIŞ aslında maddenin yapıtaşlarının icadıyla mümkün kılınmıştır. İlk PATLAMA ile OLUŞAN madde ve yapıtaşlarının uyacağı KANUNLARI TAYİN eden KUDRET bugünkü YARATILIŞI mümkün kılmıştır. Çünkü tüm BİYOKİMYASAL tepkime ve işlemler ve işleyişteki oluşumlar ilk YARATILIŞTA TAYİN edilen KANUNLARA bağlıdır. 
Bugün gördüğümüz NEDENLER PERDESİ ilk YARATILIŞ anında koyulan KANUNLAR maddenin YARATICIYA itaat ettiği EMİRLERdir. 


ARAF 54 - Şüphesiz Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine hükümran oldu. O, geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter; güneş, ay ve yıldızlar emrine âmâdedir. İyi biliniz ki yaratma ve emir O'nundur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. 


- o CANLIYA DNA programını atan YAZILIMI her hücreye yükleyip işleten sistemi YARATAN YARATICIdır. DNA nın 4 FARKLI molekül ile KODLAYIP sonra bu kodları çözüp ANLAMLANDIRMAK bir AKIL ve İLİM ve bunu yapanında bir PROGRAMCI olduğu kesindir. TESADÜFÜN ise “ASLA” bir PROGRAMLAMA ve KOD YAZILIMI İŞLETİM SİSTEMİNİ yapamayacağı, kuramayacağı, düzenleyemeyeceği AKLI olan herkese göre açık ve nettir. İşte İNKARCI bu yüzden AKILSIZ. 

- DNA daki KODLARI ANLAMLANDIRMAK TESADÜFİ bir sonuç değil bir ŞUUR, İLİM ve İRADE DELİLİDİR. Bu İRADE, İLİM ve ŞUUR ALLAH a aittir. 

- o TESADÜF ün ne olduğunu ve YARATICININ yarattıklarındakinin FARKINI ayırt edememek “KÖR”lüktür. 
“SAĞIRLIKTIR”. 

- mRNAnınBİLGİSİ, İLMİ. DNA şifresini tesadüfen yazılacağını iddia eden ŞİFRELERİN ANLAMLARINI bilmeyi mRNA ya ve diğer çekirdeğe veya diğer organellere TESADÜF öğretemez. Hatta böyle bir İLMİ bilmek TEK BAŞINA YARATILIŞ DELİLİDİR. mRNA tek başına şifrenin anlamlarını bilmesi EVRİMİN de TESADÜFÜNDE, İNKARCININ da elinden gelmez. AKILLI İNSAN dahi anlamını çözemez. 

- oGENETİC CODİNG, yani genetik kodlama şifreleme anlamlama dır. İRADE eseridir. 

- o GENETIC PROGRAMMING, how works GENETIC PROGRAM and how read and understand RIBOZOM and other organels GENETIC INFORMATION. 


- O DNAPROGRAMINI okuma İLMİNE sahip İŞLETİCİ organel hangi yolla ŞUUR sahibi oldu? DNA PROGRAMINDA kullanılan 4 FARKLI (ADENİN, GUANİN,SİTOZİN, TİMİN) DNA'da bulunan dört baz, adenin (A olarak kısaltılır), sitozin (C), guanin (G) ve timin (T) olarak adlandırılır. 

- Birdiğerbazolan urasil (U), sitozinin yıkımı sonucu seyrek olarak DNA'da bulunabilir. Kimyasal olarak DNA'ya benzeyen RNA'da timin yerine urasil bulunur. 

- o EVRİM sıfırdan başlamak zorunda AMA DNA nın en basiti 4 FARKLI MOLEKÜL ile DNA olabiliyor. Yani DNA nın BİRLİ, İKİLİ, 3 lü HALİNİN delili yok. İkincisi, DNA ŞİFRESİ bir BİLGİNİN, BİLENİN, İLİM SAHİBİNİN PROGRAM DİLİNİ oluşturduğu bu PROGRAMI İŞLETEN ve YÜRÜTEN tüm bileşenleride YARATTIĞI AÇIKÇA HÜCRE içindedir. o İşte YARATILIŞ DELİLİ 4 FARKLI MOLEKÜLDEN PROGRAMLANMIŞ yani KODLARLA ANLAMLANDIRILMIŞ VE BUNU ÇÖZEN MEKANİZMA CANLILIK YARATILMIŞ. YARATICISIZ tüm bunların olmayacağı açıktır. DELİLİN yok ise “SUS”mak düşer taki DELİL ortaya koyana dek O da bir başka HAYAL. 

DNA SARMALININ ÇİFT ZİNCİR olması YARATICININ ESERİ olmasındandır. EVRİMİN İCAD etme karar verme, ZAR 


ATMA gibi iradesi yoktur. DNA ZİNCİRİNİ bir çözümleme aklı ve ilmi kullanarak KODLAYIP İŞLETMEK ve çift zincirle YEDEKLEMEK, HATADAN korumak, BİLGİ kaybını önlemek gibi İRADELERİ gösteremez. Gereği olan sistemi kuramaz. Ama YARATICI İLMİ ve İRADESİ ile mükemmel kusursuz sistemler kurabilir. 


26-HÜCRE BÖLÜNMESİNDEKİ ŞUUR ve İRADE 
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Bir HÜCREYİ BİREBİR KOPYALAMAK ÜSTÜN BİR ŞUURUN İŞİDİR. HÜCRE BÖLÜNMESİNİ YAPACAK ŞUURU ancak ÜSTÜN BİR İLİM SAHİBİ ŞUUR SAHİBİ İRADE İLE MÜMKÜNDÜR. 
“Tesadüfün ŞUURU da İRADESİ de GÖRMESİ de yoktur”. 


Birşeyi ÇOĞALTMAK, ÜRETMEK YARATICILIKTIR. HÜCRE BÖLÜNMESİNİN ARKASINDAKİ ŞUUR, İRADE ve YARATICILIĞI GÖRMEK LAZIM. Hiçbirşey kendi başına olmaz. Madde de ŞUUR, İLİM, İRADE SAHİBİ DEĞİLDİR. Çünkü HÜCRE DIŞINDA böyle bir şey olmuyor. 
HÜCRE içindeki madde kullanılıyor, hücre dışındaki madde ŞUURLU işler yapmıyor. 


“İSLAM SİZİ İYİLİĞE GÖTÜRÜR, dinsizlik sizi KÖTÜLÜĞE götürür” 
-İSLAM KUMARI YASAKLAR 


-İSLAM ZİNAYI YASAKLAR. EŞİNİZİ, KIZLARINIZI, ERKEKLERİN KULLANIP ATMASINDAN KORUR. KADINLARIN DEĞER VERİLEN BİR HAYAT YAŞAMASINI SAĞLAR. KADINLARIN KULLANILIP DEĞERSİZLEŞTİĞİ BİR YAŞAMDAN KURTARIR. DİNSİZ TOPLUMDA KADINLAR ERKEKLERE ERKEKLERDE KADINLARA SADIK DEĞİLDİR, BU YÜZDEN KADIN VE ERKEK BİRBİRİNE DEĞER VERMEZ. KARŞILIKLI MENFAAT ÜZERİNE KURULU BİR ANLAYIŞ İLE İLİŞKİ KURULUR. KADIN VE ERKEK LAYIK OLDUĞU DEĞERİ HİÇBİR ZAMAN BULAMAZ. KADIN ve ERKEK SADECE CİNSEL 


OBJE dir. SEVGİ, YOKTUR. ŞEHVET VARDIR. 
İSLAM SİZE SEVGİ DOLU BİR HAYAT KURMANIZI SAĞLAR. 

İSLAM GÜVENLİ BİR EVLİLİK HAYATI SİZE SAĞLAR. 

İSLAM ANNE VE BABASI OLAN ÇOCUKLAR YETİŞMESİNİ SAĞLAR. 
İSLAM MERHAMETLİ VE ŞEFKATLİ AİLELERİN VAR OLMASINI SAĞLAR. 


3-İSLAM ALKOLÜ ve UYUŞTURUCUYU YASAKLAR. ALKOL ve UYUŞTURUCU İNSANLARI BAĞIMLI YAPAR VE ZARAR VEREREK ÖLÜMÜNE NEDEN OLUR. ALKOL ve UYUŞTURUCU, İNSANLARI SÖMÜRÜ ARACIDIR. ALKOL ÜRETEN VE SATANLAR İNSANLARI SÖMÜRÜR VE ALKOLİKLER ÖLÜP GİDERLER. BU ÇOK ÜZÜCÜ BİR SONUÇTUR. 
İSLAM BU ŞEKİLDE İNSAN SÖMÜRÜSÜNÜ ENGELLER. ALKOLÜ VE UYUŞTURUCUYU YASAKLAR. 


-İSLAM, FAİZİ YASAKLAR. İSLAM İNSANLARIN PARALARINI HAKSIZ ŞEKİLDE ELİNDEN ALINMASINI YASAKLAR. 
FAİZ İNSANLARI SÖMÜRMEKTİR. FAİZ VE BANKALARLA BİRİLERİ HAKSIZ GÜÇ ELDE EDERLER VE MADDİ GÜÇ SAHİPLERİ TOPLUMA ZARAR VERİRLER. GÜÇ, KULLANMASINI BİLMEYEN ELİNDE ZARAR VERİCİDİR. ÇÜNKÜ NEREDE NE AMAÇLA KULLANACAĞININ SINIRI YOKTUR. 


-İSLAM, İNSANIN KENDİNİ BULMASINI SAĞLAR. 


-İSLAM, GÜVENLİ BİR TOPLUM SAĞLAR. HIRSIZLIĞI, ZİNAYI, KUMARI, ÖLDÜRMELERİ, ALDATMAYI, DOLANDIRICILIĞI, ALKOLÜ,.... TOPLUMDAN UZAK TUTAR. 


ŞERİAT HUKUKU İLE ADALET İÇİNDE YAŞAYABİLİRSİNİZ. SİZİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ÖLDÜRÜLECEĞİNİ BİLİRSE SİZİ ÖLDÜREMEZ. 


ŞERİAT HUKUKU OLAN YERDE EŞİNİZ SİZİ ALDATAMAZ. 
ŞERİAT HUKUKU OLAN YERDE SİZİN MALINIZI ÇALMAYA KİMSE CESARET EDEMEZ. 


ŞERİAT HUKUKU OLAN YERDE SİZİ KİMSE DÖVEMEZ. Çünkü SİZE ATACAĞI TOKATI SİZDE ONA ATMA HAKKI KAZANIRSINIZ. SİZİ DÖVEN DE DÖVÜLÜR. 


İSLAM, HAYATINIZI GÜVENE ALIR VE GÜVENLİ VE MUTLU BİR YAŞAMI SAĞLAR. SEVDİKLERİNİZLE GÜVENLE YAŞAYABİLİRSİNİZ. 


-İSLAM YALAN SÖYLEMEYİ YASAKLAR. YALANCI ŞAHİTLİĞİ YASAKLAR, İFTİRA ATMAYI YASAKLAR. 
-KİN GÜTMEYİ YASAKLAR 

-BAŞKALARININ KUSUR VE GÜNAHINI ARAŞTIRMAYI YASAKLAR. 

- İSRAFI YASAKLAR. 

-BÜYÜCÜLÜĞÜ YASAKLAR. 

-EMANETE İHANETİ YASAKLAR. 

- ADALETİ SATMAYI YASAKLAR. 

-İNSANLARIN HAKKINI YEMEYİ YASAKLAR. 


ei KURAN ve HADİSLERDE başka YASAKLARDA vardır. Mesela “KAN İÇMEYİ YASAKLAR”. 


“İSLAM İYİLİĞİ TOPLUMA YAYAR” 


-İSLAM, ZEKAT İLE ZENGİNLİĞİNİZİN 40/1 İNİ FAKİRLERE VERMENİZİ EMREDER. 

-İSLAM, KURBAN İBADETİ İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE “YARDIM VE PAYLAŞMAYI EMREDER”. 
-İSLAM, FAKİRLERE, MUHTAÇLARA YARDIMI EMREDER. 

- İSLAM, ANNE VE BABANIN HAKKINI KORUR. 


-İSLAM, İNSAN OLMAYI ÖĞRETİR. 


İSLAM, sizi İYİLİĞE götürür. 


Dinsizlik, insanları BENCİL, ZALİM, VİCDANSIZ, HAİN, VEFASIZ, CİMRİ, ...ŞEYTANIN OYUNCAĞI yapar. 


27-BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜSTÜN ŞUUR 


CANLILARDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VAR. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUURA SAHİPTİR. Vücuda giren YABANCI unsurları TANIYIP MÜCADELE ETMESİ ve İMHA ETMESİ, ETKİSİZLEŞTİRMESİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN ÜSTÜN ŞUURUNU İSPAT EDER. 


“SUURU ANCAK ŞUURLU BİR VARLIK ORTAYA KOYABİLİR”. 
28- PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜ 


CANLI BEDENİNDEKİ HÜCRELERİN BAZILARININ ÖLMESİ GEREKİR. BUNLARIN ÖLMESİ PROGRAMLANMIŞTIR. ÖLEN HÜCREDEN GERİYE KALANLAR DEĞERLENDİRİLİR. GERİ DÖNÜŞÜM OLUR. “PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜ” ADI ÜSTÜNDE ŞUURLU BİR İŞLEMDİR. 
ŞUURLU BİR İŞ OLAN “PROGRAMLI HÜCRE ÖLÜMÜ”. YARATILIŞIN ŞUURLU BİR VARLIĞIN ESERİ OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERİR. 


29- KLOROPLASTIN İCADINDAKİ ŞUUR 
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KLOROPLAST GÜNEŞ ENERJİSİNİ GIDAYA DÖNÜŞTÜREN BİTKİ HÜCRESİNİN BİR PARÇASIDIR. KLOROPLASTIN YARATILIŞINDAKİ ÜSTÜN AKIL VE ŞUUR VE İLİM ancak ve ancak YARATICI olan ALLAH ta vardır. 

KLOROPLASTIN GÜNEŞ ENERJİSİNİ TÜM CANLILARIN KULLANACAĞI GIDAYA DÖNÜŞTÜRMESİ VE BU GIDALARIN TEKRAR MİTOKONDRİ DE ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ BİZLERE SOMUT OLARAK "ALLAH IN YARATTIĞINI İSPAT EDER". 

KLOROPLASTIN İCADI ÇOK ÜSTÜN BİR AKIL, İLİM VE ŞUUR GEREKTİRİR. "HİÇ" ten AKILLI SİSTEMLER OLUŞTURMASI BEKLENMEZ. "HİÇBİR TESADÜF" KLOROPLAST veya MİTOKONDRiyi İCAT EDEMEZ. çünkü "ŞUURSUZLUKTAN ŞUUR OLUŞAMAZ" 


"AKILSIZLIKTAN AKIL ÇIKMAZ". 

"ŞUURSUZ ve AKILSIZ TESADÜF"ten YARATICI gibi İŞLER YAPMASINI BEKLEYENLERİN AKILLARININ SÖYLEDİĞİNE YÜZ ÇEVİRDİKLERİ AÇIKTIR. 

KLOROPLASTTA gerçekleşen reaksiyonda 

6CO2 * 6H20 > C6H1206 * 602 

MİTOKONDRİ de gerçekleşen reaksiyonda 

C6H1206 * 602 > 6C02 * 6H20 

birebir TAM TERSİ İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞMESİ YARATICI ŞUURU, YARATICI İRADEYİ, YARATICI AKLI İSPAT EDİYOR. 

çünkü KLOROPLASTI YARATAN AKIL VE ŞUUR MİTOKONDRİYİ de YARATTIĞINI GÖSTERİYOR. 

"DELİL ARAYANA DELİL ÇOK" 

www.allahindelilleri.com 


30- MİTOKONDRİNİN İCADINDAKİ ŞUUR 
GÜNEŞ EMERJİSİ 
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HÜCRE İÇİ ENERJİ ÜRETİ 
MİTOKONDRİ 


MİTOKONDRİNİN İCADINDAKİ AKIL, ŞUUR VE İRADE YARATICIYA AİTTİR. GÜNEŞ ENERJİSİNİ GIDA OLARAK DEPOLAYAN KLOROPLASTIN İCADIDA ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUUR VE AKLI ESERİDİR. KLOROPLASTIN ÜRETTİĞİ BESİNDEKİ DEPOLANMIŞ ENERJİYİ KULLANABİLEN MİTOKONDİRİYİ İCAT EDENDE YARATANDA KLOROPLASTI İCAT EDEN ŞUUR VE AKIL VE İRADEDİR. 

KLOROPLASTI VE MİTOKONDRİYİ İCAT EDEN AKIL, ŞUUR VE İRADE AYNIDIR. hiçbir tesadüf KLOROPLASTI ve MİTOKONDRİYİ İCAT EDEMEZ. KLOROPLASTTA GERÇEKLEŞEN KİMYASAL REAKSİYONLARIN TAMAMEN TERSİ MİTOKONDRİDE GERÇEŞLEŞMESİ "YARATICI ŞUUR VE İRADENİN" AYNI OLDUĞUNU İSPAT EDER. 
KLOROPLASTTA OLAN REAKSİYON 

Güneş Enerjisi -* 6 CO2 * 6 H20-> C6H1206 * 6 02 

MiTOKONDRİ de olan REAKSİYON 

CEH1206 *6 02 ->6 CO2 #6 H20* ENERJİ 

bu da bize YARATICI İRADEYİ İSPAT EDER. 

"ARAYAN İÇİN SOMUT DELİLLER ÇOKTUR". 

"ŞÜPHE ARAYANA DA ŞÜPHE ÇOKTUR". ama ŞÜPHENİN KİMSEYE FAYDASI YOKTUR. "1 DELİL 1000 ŞÜPHEDEN DEĞERLİDİR". 

YARATILAN HERŞEYDE "YARATICI İRADE VE ŞUURU- AKLI" GÖREBİLİRİZ. SAYISIZ DELİL VARDIR. YETERKİ BİZ ÖĞRENELİM. 

LİSE ANATOMİ DERSİ BİLMEKLE BİLE BU KADAR DELİL ORTAYA KOYABİLİNİYORSA "TIP KİTAPLARINDA DAHA 


FAZLASI VAR", 
"ARAYAN İÇİN DELİL ÇOK", www.allahindelilleri.com 


31- KLOROPLASTTAKİ FOTOSENTEZİN TERSİ MİTOKONDRİDEKİ OKSİJENLİ SOLUNUM REAKSİYONLARI ŞUURLU BİR YARATILIŞI İSPAT EDER 
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Fotosentez ve Solunum Reaksiyonları TAM TERSİDİR 


iş Kloroplastta 
- Fotosentez 


Ke 


Mitokondride Solunum Reaksiyon: SR 


olur 


© Chloroplast ; © Mitochondria 


KLOROPLASTTAKİ FOTONSENTEZ REAKSİYONLARINDA KULLANILAN MADDELER VE ÜRETİLEN MADDELER MİTOKONDRİDEKİ SOLUNUM REAKSİYONLARINDA KULLANILIR VE SOLUNUM REAKSİYONLARINDA ÜRETİLEN MADDELER DE FOTOSENTEZDE 


KULLANILIR. Bu MUHTEŞEM ve SOMUT BİR DELİLDİR ki “ŞUURLU BİR YARATICININ YARATTIĞINI İSPAT EDER”. Hiçbir tesadüf böyle birşeyi OLUŞTURAMAZ. 


MİTOKONDRİ VE KLOROPLASTIN YARATILIŞINI ANCAK VE ANCAK ŞUURLU BİR YARATICI BELİRLEYEBİLİR Kİ “İKİSİNDE DE OLAN REAKSİYONLAR TAMAMEN BİRBİRİNİN TERSİ VE DÖNGÜ ŞEKLİNDE OLABİLSİN. 


32-SU DÖNGÜSÜ 


SUYUN YARATILIŞI, SU DÖNGÜSÜNÜ MÜMKÜN KILIYOR. SUYUN BUHARLAŞMASI İÇİN H20 nun FİZİKSEL-KİMYASAL ÖZELLİKLERİ , YAĞMURUN OLUŞUMUNU, BULUTLARIN OLUŞUMUNU, SUYUN DONMA ve KAYNAMA SICAKLIKLARINI tayin eder. Yani SUYU YARATAN SU DÖNGÜSÜNÜ MÜMKÜN KILIYOR Kİ “DÜNYA ÜZERİNDEKİ YAŞAM VE CANLILIK SUYUN BU ŞEKİLDEKİ YARATILIŞINA BAĞIMLIDIR”. 


- SU, “GÖR, İÇ ve TEMİZLEN”. 

- SUYUN YARATILIŞSAL özellikleri ve sonuçları ALLAH ın SUYU YARATTIĞININ DELİLİDİR. Suyun “akışkanlık özelliği” maddesel özellikleri ta TEMEL PARÇACIKLARIN YARATILIŞINA ve TAYİN edilen İŞLETİLEN KANUNLARA bağlı olarak TESADÜFİ değil İRADE eseridir. SUYUN AKIŞKANLIK ÖZELLİĞİ biraz değişik olsaydı “YAŞAM OLMAYACAKTI” micheal denton. 

- SUYUN YARATILIŞSAL özellikleri bir İRADENİN varlığının delillerini gösterir. Tabi “kör” olan ben göremiyorum diyecektir. SU, hem saydamlığı, temizliğini göstermesi amacıyla, hem sahip olduğu molekül özellikleri ile CANLILIĞI, HAYATSAL FAALİYETLERDE KULLANIMINI MÜMKÜN kılıyor. SU “YAŞAMIN KAYNAĞI” ise bu TESADÜFİ değil HESAP ile YARATILMASINDANDIR. 

- Eğer maddeyi oluşturan temel parçacıklar TESADÜFİ yani İRADESİZLİĞİN ESERİ olsaydı. Ne PERİYODİK CETVELDEKİ ELEMENTLER ne BİLEŞİKLER ne HAYATI oluşturan SİSTEMLER, ne ANLAMLI bir DÜNYADA ÇEVREMİZDEKİ SAYISIZ NİMETİN ÜRETİLMESİ mümkün olmazdı. NASIL HERŞEY DÜZGÜN, DÜZENLİ, SİMETRİK ve GÜZEL ise MADDENİN YARATILIŞINDAKİ KANUNLAR ve OLUŞUMLARDA tümünün KAYNAĞI DÜZENLİ ve ÖZENLİdir. 

- Sanatın SANATÇISI olduğu gibi KANUNLARINDA KOYUCUSU ve TAYİN EDİCİSİ vardır. ÜSTÜN İLMİ ile herşeyi kuşatmıştır. 

- SUhem saydamlığı ile İNSANIN KULLANIMI için YARATILDIĞI içerken temizliğini görebiliriz hemde TEMİZ suyu anlayabilmemiz için SAYDAMDIR. BALIKLAR DENİZLERDE ve GÖLLERDE görünür SU içinde yaşıyorlarsa tesadüfi bir YARATILIŞ ile değil, herşeyin hikmet ile yaratılmasındandır. İşte bu YARATILIŞSAL özellikleri “YAŞAMIN KAYNAĞI” olmasını mümkün kılması TESADÜF değil ŞUURLU bir YARATILIŞ ESERİ olmasıyla izah edilebilir. 

- SUYUN SAYDAM olmasının YARATILIŞSAL özelliği “SÜTÜN BEYAZ OLMASI” gibidir. GELİN neden BEYAZ GELİNLİK giyerse. SÜTÜ de BEYAZ renkte YARATMAK TESADÜFÜN İRADESİ değil YARATICININ İRADESİNİN DELİLİDİR. 

- SU donmaya yüzeyden başlıyor ve böylece DENİZLERDEKİ CANLILAR YAŞAM ORTAMLARINI kaybetmiyor. Bu tesadüf mü? 

- DENİZDEKİ BALIKLAR CANLILAR ÖNÜNÜ GÖREBİLİRLER, IŞIK AŞAĞILARA ULAŞABİLİR.çok derinler hariç. 

- GÖL ve DENİZLERDE CANLI YAŞAMI için suda O2 in bulunabilmesini mümkün kılan ta İLK YARATILIŞ KANUNLARININ TAYİNİNE bağlıdır. O2 i suda tutacak fiziksel özellik maddenin temel parçacıklarının davranış KANUNLARININ TAYİN edilmesi ile CANLILAR SUDA yaşayabiliyor. 

-  DONANSU BULUNDUĞU KABI PATLATIYOR. HÜCRELER DONUNCA patlıyor ve tekrar CANLANAMIYOR. 
Bu ÖLÜM NEDENİ tesadüf değil ENGEL. 

- YEMEKLERİMİZİ 100 c de kaynayan SU da pişirmemize yarar. Bu TESADÜF mü? 

- GÖKTEKİ BULUTLAR aslında buz kristalleridir. Öyle ki GÖKTE RÜZGARLARCA DOLAŞTIRILACAK ve YAĞMUR olarak inecek YARATILIŞTA. 


-  MADDENİN temel parçacıklarının uyduğu FİZİK KANUNLARI TESADÜFİ olsa bugün gördüğümüz 


KULLANIŞLILIK ve ANLAMLI ve İŞLEVSELLİK asla görülmezdi. Zaten biz olmazdık. Yani YARATICI İRADE olmaksızın gördüğümüz hiçbirşey hatta GÖREBİLMEMİZİN KİMYASI dahil, hiçbirşey çalışmaz, işlemez, iş yapmada SONUÇ vermeyeceğinden HİÇBİR OLUŞUMA NEDEN olamazdı. Eğer TESADÜFE KALSAYDI. 
Ama YARATICI İRADE ile herşey “hikmetle işler yapar”, herşey ANLAM TAŞIR, KULLANILIRDIR. 


- YERALTI SULARI hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz. NUF TUFANINDA dünyayı kaplamıştır. KURAN YERALTI SULARININ ALLAH dilerse “ulaşılamaz derinliklere çekilebileceğini veya ...... Yi -  İşteişleri yapanın bize UYARISI. “BOŞ SÖZ” değil. 


MÜ'MİNUN © 18 - Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet gücümüz yeter. 


- DÜNYADA en çok bulunan ve başka gezegenlerde YAŞAM ararken bulunması gereken YAŞAM PINARI olan SUYUN varlığı ön şarttır. (Burada ayeti hatırlarsak “biz herşeyi sudan yarattık.....”). eğer SUYU DÜNYADA KORUYAN bir irade olmasa ATMOSFERİN DÜNYADAKİ SUYU koruyacak ne gücü ne MANYETİK KALKANI yapacak motoru çalıştıracak gücü ne GÜNEŞİN ŞİDDETİNİ sabitleyecek, ayarlayacak gücü, ne de CANLILIĞA etkisi olan SUYUN YARATILIŞSAL özelliklerini tayin edecek EMİR sahibi olmadığıdır. Yani TESADÜF tüm bunlara İRADE ve KUDRET göstererek HAKİM olamaz ama YARATICI ben yaptım düzenledim idare ediyorum demiştir. KURAN somut olarak elimizdedir. Milyonlarca YIL CANLILIK varlığını bir idarecinin KORUMASINA ve İDARESİNE delildir. Hem YAĞMURUN yağması hem SUYUN korunması hem nesillerin korunması,..... İDARECİNİN delilidir. İdareci diyor ki “suyu siz mi indiriyorsunuz? 


İBRAHİM 32 - Allah öyle bir Allah'tır ki; gökleri ve yeri yarattı, gökten su indirdi, onunla size rızık olarak çeşitli meyveler çıkardı; emri gereğince denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi, ırmakları da emrinize verdi. 


HİCR O 22 - Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. 


NAHL  10-Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir. 


NAHL 11-Allah, sizin için, o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır.(1) 


NAHL 65- Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat verdi. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir millet için büyük bir ibret vardır. 


LOKMAN 34 - Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi oluşunu, renk ve özelliklerini) O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini de bilemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden haberdardır. 


ŞURA 28-iİnsanlar ümitlerini kestikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan O'dur. Övülmeye layık olan gerçek dost O'dur. EN'AM 6 - Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkanları onlara vermiştik. Onlara gökten bol bol yağmur indirmiş, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahlarından dolayı helak ettik. Ve kendilerinden sonra başka bir nesil yarattık. 


ARAF 57 - Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderen O'dur. O rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları yüklenince, onu kurak bir memlekete gönderir, sonra onunla yağmur yağdırır ve onunla her çeşit ürünü yetiştiririz. İşte Biz, ölüleri de böyle diriltiriz. Gerekir ki düşünür, ibret alırsınız. 


MÜ'MİNUN 18 - Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yerde durgunlaştırdık. Bizim onu gidermeye de elbet 


gücümüz yeter. 


MÜ'MİNUN 19 - Böylece onun (yağmurun) sayesinde sizin yararınıza hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik ki, bunlarda sizin için bir çok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. 


.YAĞMUR 


Xyağmur 


NUR 43 -Görmez misin ki Allah bulutları (dilediği yere) sürüklüyor; sonra onları biraraya getirip üstüste yığıyor. İşte görüyorsun ki bunlar arasında yağmur çıkıyor. O, gökten, sanki oradaki dağlardan da dolu indirir. 
Artık onu dilediğine isabet ettirir; dilediğinden de onu uzak tutar; bu bulutlardan çıkan şimşeğin parıltısı nerdeyse gözleri alır! 


NUR  44-Allah geceile gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz bunda (hakikatı gören) gözlere sahip olanlar için mutlak bir ibret vardır. 


NUR  45-Allah, her hayvanı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür... Allah dilediğini yapar; çünkü Allah her şeye kâdirdir. 


NUR 46-Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir. 


YAĞMUR GÖKLERE ÇIKAN SUYU İNDİREN KUDRET SUYU ATMOSFERDE KORUYAN VE TAŞIYAN KUDRET DÜNYADAKİ SU ARITMA SİSTEMİ 


YAĞMUR en pis suyu bile arıtan bir SİSTEMİN SONUCUDUR. GÜNEŞİN BUHARLAŞTIRIP atmosferin ilk tabakasında korunan ve yağmur olarak geri toprağa TERTEMİZ SU olarak iner. 


SU DÖNGÜSÜ - YAĞMUR 


YAĞMUR ile SUYA kazandırımış ENERJİ ile DAĞLARDAN akan dereler ve DAĞLARDAKİ haznelerde tutulan SULAR ile DAĞLARIN yaratılışındaki hikmetlerden birkaçını daha öğreniyor ve herşeyin bir amaç ile YARATILDIĞI gerçeğini tasdik ediyoruz. 


YAŞAMI KORUYAN 


Milyonlarca yıllık YAŞAM CANLILIK varlığını yağan yağmuru, korunan suya, TESADÜFÜ bertaraf eden HAKİM KUDRET sahibine, GÜNEŞİ bir kararda yakan İDARECİYE borçludur. 


Hem, CANLILIĞIN DEVAMI için, GÜNEŞİN DÜZGÜN YANMASINDAN, MANYETOSFERİN KORUYUCULUĞUNDAN, METEORLARDAN KORUNAN DÜNYANIN “KORUYUCUSU” olmaz ise CANLILIK TESADÜFİ DEVAM ETMESİ İMKANSIZDI. 


Hele İDRAK SAHİBİ ANLAM YÜKLÜ YAŞAMI YAŞAYAN AŞIK OLAN, ADALET ARAYAN, SEVEN, DÜŞÜNEN, ÖĞRENEN, DÜŞÜNEN İNSANLARIN KORUNDUĞU AŞİKARDIR. 


AĞIR BULUTLARIN SEVKİ 


ARAF.57-Yağmur rahmetinin önünde, rüzgârları müjdeci olarak gönderen O Allah'dır. Nihayet bu rüzgârlar buhar ile yüklü ağır ağır bulutları kaldırıp yüklendiği zaman, bakarsın ki, biz onları ölmüş (kurumuş) memleketlere 


sevketmişizdir. Böylece, o bulutla, o yere su indiririz de, o su ile her çeşit meyveleri çıkarırız. İşte bu ölü araziden bitkileri (nebâtâtı) çıkardığımız gibi, ölüleri de böyle çıkaracağız (dirilteceğiz). Gerektir ki, düşünür ve ibret alırsınız. 


YAĞMURUN TAŞINMASI ve KARANIN bir BAHÇIVAN gibi “rahmetle” SULANMASI 


YAĞMUR yeryüzünü bir BAHÇIVANIN SULAMASI hemde damla damla sulanması dikkate değer. Yağmurdan sonra TOHUMLARDAN HAYAT FIŞKIRIR. Bunu gören gözler ayeti daha iyi anlar. 


YAĞMURUN OLUŞUMUNDAKİ SEBEPLERİN KÖKENİNİ BULMAK 


Rüzgarlardan, buharlaşma ve bulut oluşumundaki sebeplerin hepsi atomlara daha temel parçacık seviyesine ve daha bilmediğimiz derinliklerine kadar iner. Bu da gösterir ki TESADÜF değil bir KUDRET ELİ işi görmekte “YAĞMURU, YARATILIŞI, OLUŞUMLARI,.... gerçekleştirmektedir. 


Bir ORDU KOMUTANIN İDARESİ olmaz ise askerlerin başıboşluğunda hiçbirşey yapamaz olur. SAVAŞTA ORDU KOMUTANI üzerine plan yapılır. KOMUTAN yok ise ORDUDA YOKTUR. Birlik olan atomlar SAĞLAM bir MADDE oluşturur. Ama birleşemeyen atomlar daha zayıf olur. 


Gökyüzündeki bulutların RİZGARLARCA TAŞINMASI bize ne kadar HAFİF oldukları hissini verir ama MİLYONLARCA TON SU TAŞINIR. Bunu ifade eden KURAN YARATICININ SÖZÜDÜR. 


DÜNYADA herşey bu kadar hikmetle ve anlamlı olması TESADÜFÜN değil YARATICI İRADENİN İDARE ve HAKİMİYETİ ile izah edilebilir. 


- SU, saydamlığı, donma sonucu, sudan hafif olma, kaynama noktasının YEMEK pişirmeye uygunluğu, TESADÜFİ değil YARATILIŞSAL hikmetler iledir. Yani amaçlı YARATILIŞTADIR. 


SUYUN SAYDAM OLMASININ 


Su saydam olmasa yağmur yağdığında her yer görünmez altında kaybolur. Fotosentez dahi yapılamaz. 
Yağmur yağınca yanımız dahi göremeyiz. “bela yağıyor” gibi olur. 

Suyun saydam olması ile DENİZLER ve içindekiler oldu. 

Suyun saydam olması ile içini görerek güvenle içebiliyoruz. 

Suyun saydam olması ile temizlikte kullanabiliyoruz. Temiz suyu ve kirlisini ayırd edebiliyoruz. 

Suyun saydamlığı onu GÜZEL gösteriyor. 

Suyun saydamlığı birçok yerde kullanımını sağlıyor. 


Suyun nice özelliği varki YAŞAMI ve VAROLUŞU mümkün kılıyor. Bu suyun veya HİDROJENİN veya OKSİJENİN iradesiyle değil. Herşeyi TESADÜFİ kanunlarla değil bir DÜZEN içinde YARATICININ İLMİ ve İRADESİYLE KANUNLAR düzenlenmiştir. 


İDARECİNİN olmadığı yerde hiçbir ESER ve hiçbir şey olamaz. 


SU bize çok şey anlatır. Renginden, içimdeki tadına, dağlardan insanların ihtiyaç duyacağı kadar çoğu sürekli akar. 


Gökten yağmur tertemiz iner. Ve akarsulardan tertemiz akar. 


YAĞMURUN ANLAMINI KIYMETİNİ çirrçiLER en iyi bilendir. ŞEHİRLİLER ise sanıyorlar ki herşey kendiliğinden oluyor. HAAAAYIRRRR. Yağmur yağması TESADÜFE kalsa bizim köye yağmur yağana dek EKİNLER ölür. 
Ve bu çoğu kez olur. 


Eğer YAĞMUR az yağar ve İNSAN TARLALARI PAHALIYA SULAYARAK ( ÜRETİMİ PAHALIYA YAPARSA YAĞMURUN KIYMETİ ANLAŞILIR. İnsanın gücü yetmediği işleri nasıl yapıldığını YAĞMURU NASIL GÖKTE TAŞINIP SULAMA YAPILDIĞININ DEĞERİNİ ANLAYABİLİRİZ. 


ENBİYA 30 - O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı? 


ZUHRUF 11 - Allah gökten belli bir ölçüye göre su indirdi. Biz onunla ölü bir memlekete yeniden hayat verdik. İşte siz de kabirlerinizden böyle diriltilip çıkarılacaksınız. 


ZUHRUF 12 - Allah bütün çiftleri yaratmıştır. Sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir. 


NUR 45 - Allah, her hayvanı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayağı üstünde yürür, kimi dört ayağı üstünde yürür... Allah dilediğini yapar; çünkü Allah her şeye kâdirdir. 


YASİN 77 - İnsan, kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi? 


ABESE 18 -O yaratan onu hangi şeyden yarattı? 
ABESE 19 - Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu. 
ABESE 20 - Sonra ona yolunu kolaylaştırdı. 


KEHF 37 - Bunun üzerine kendisiyle münakaşa eden arkadaşı da ona şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra seni bir damla sudan yaratan, daha sonra da seni insan haline getireni mi inkar ediyorsun? 


- YAĞMURUN tüm karayı sulamasını mümkün kılan DÜNYA üzerindeki SU yüzeyinin yani 3 te 2 sinin SU ile kaplı olmasıdır. YAĞMUR BULUTLARININ DÜNYA üzerine yayılmış YAŞAMI SULAYABİLMESİ için bugünkü kadar OKYANUSA ve DENİZLERE ihtiyacımız var. Bu MATEMATİK hesapta TESADÜFÜN eli yoktur. YARATICININ İRADESİ vardır. 

- YAĞMURUN önünden giden haberci RÜZGAR. Yağmuru taşır. 


33- KRKOMOZOMLARI BÖLEN VE TEKRAR BİRLEŞTİREN İRADE 


ile bigi 


2 Zygote lana 
Li Te 44 Crromosnme 
şi 3 


Zithsarmcaran 


VÜCUT HÜCRESİNDEKİ 46 KKOMOZOMU İKİYE BÖLEREK ÜREME HÜCRELERİ YAPILIR. 
SPERM VE YUMURTA ÜREME HÜCRELERİDİR. SPERM VE YUMURTAYI TEKRAR BİRARAYA GETİREREK İKİ HÜCREYİ BİRLEŞTİREN ŞUUR VÜCUT HÜCRESİNİ BÖLEREK SPERM VE YUMURTAYI YARATAN ŞUURDUR. KROMOZOMU BÖLDÜĞÜ GİBİ BİRLEŞTİRMESİNİ DE BİLİYOR. Hiçbir tesadüf VÜCUT HÜCRESİNİ BÖLEREK ÜREME HÜCRESİ OLUŞTURUP TEKRAR BİRLEŞTİREMEZ. 


34-ADH HORMONUN İCADINDAKİ ŞUUR- VASOPRESİN 


PVN caudal celis 


CRH, AVP, OT 
Brain stem, autonomic structures 


Median Emin 
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Antidiüretik hormonu (ADH) olarak da bilinen vazopressin, (efeleraixidMeriy emdiği su miktarını kontrol ederek vücuttaki su miktarını düzenlemeye yardımcı olan, beyinde yer alan hipotalamus tarafından üretilen bir 


şfeldaşTelareliiş. Vücutta oksitosinin yetersiz kaldığı durumlarda vazopressin 


hormonu salgılanır 


KANDAKİ SU MİKTARINI ÖLÇÜP karar vererek ADH HORMONU ÜRETEN “DENETLEYİCİ DÜZENLEYİCİ SİSTEM”. BÖBREKLERDEN SU GERİ KAZANIMI SAĞLAMAK İÇİN ADH ÜRETİR. BÖYLE BİR HORMONU ÜRETMEK, ÇOK ÜSTÜN BİR YARATICI ŞUURUN YARATTIĞINI İSPAT EDER. 


34-GEZEGENLERİ GÜNEŞ ETRAFINDA TUTAN GÖRÜNMEZ KUVVET, AY VE 
DÜNYA ARASINDAKİ GÖRÜNMEZ KUVVET 


GEZEGENLERİ, GÜNEŞ ETRAFINDA TUTAN, AYI DÜNYA ÇEVRESİNDE TUTAN, GÜNEŞİ GALAKSİ MERKEZİ ETRAFINDA DÖNDÜREN “GÖRÜNMEZ KUVVET” GÖRÜNMÜYOR 
AMA İŞ YAPIYOR. YERÇEKİMİNİ GÖRMÜYORUZ AMA BİZE ETKİ EDİYOR. Yani ALLAH | GÖZÜMÜZLE GÖREMİYORUZ ama YAPTIKLARINI GÖREBİLİYORUZ. GÖREMEDİĞİMİZ ŞEYE YOK DİYEMEYİZ. 


35.ENZİMLER 


CANLIDAKİ binlerce kimyasalın İŞLEVİNİ bilmeksizin CANLIYA kazandırılması ancak CANLIYA ZARAR verir bu aşikar iken TESADÜFEN oluşacak kimyasaldan ne beklenir. 


ASLINDA BÖYLE BİRŞEYİN OLMAYACAĞI AKLIN BİLGİSİNDEDİR. Bir KİMYASALI üreten FABRİKAYI KURMAK bir “ŞUUR, İLİM, BİLİNÇ, İRADE,...” GEREKTİRİR. Bu da YARATICIdIr. 


TESADÜFTE ne şuur ne AKIL ne İRADE yoktur. Diğerlerini söyleyemeye de gerek yoktur. 


CANLI bedeninde BİNLERCE KİMYASAL ÜRETİLİR ve AMAÇLANMIŞ GÖREVLERİ yaparlar. Hiç amaca hizmet edecek KİMYASAL TESADÜFEN “PİYANGODAN ÇIKARMI?”, tesadüfen oluşması mümkün mü? AKIL var mantık var. Bırakın KİMYASALI KİMYASAL ÜRETECEK bir ORGAN dahi oluşmaz ki organın üreteceği kimyasal hiçbir şekilde olmaz. AMAÇLANMIŞ KİMYASAL üretecek ORGANLAR FABRİKA demektir. Eğer herşey o kadar kolay ise NEDEN YEMEK yiyoruz, GÜNEŞTEN ENERJİ alsan ve kullansan ya. Veya HAVANI derinden alsan ya. Veya kloroplast sahibi olsan ya. Veya zehirli bir iğnen olsa ya. Veya KANAT sahibi olsan ya. Veya denizde boğulmasan ya. Adapte olacağın kaç milyon sene istiyorsun. Hangi İRADE yapacak? 


E Enzimler, biyolojik sistemlerdeki kimyasal tepkimelerin HIZLARINI arttıran KATALİZÖRLERDİR. Kimyada sadece tepkime hızlarını arttıran maddelere KATALİZÖR 


denir. Hemen tüm enzimler proteindir. Bir reaksiyonu hızlandıran fakat kendisi reaksiyondan değişmeksizin çıkan maddeye “KATALİZÖR” denir.Enzimlerle reaksiyon veren maddelere “SUBSTRAT” denir. ENZİMLER vücut sıcaklığında yapılamayan tepkimelerin GERÇEKLEŞMESİNİ mümkün kılar. Yani CANLILIK için gerekli kimyasal tepkimeler ENZİMLERLE mümkün. ENZİMLERİN ÜRETİM bilgisi DNA da yazılı. ENZİMLER ve HORMONLAR aşama aşama oluşan reaksiyonların sonunda üretilmesi önemli bir GERÇEĞİ anlatır. Eğer evrim olsa tüm adımların bir eksiği bir işlevselliğe sahip olmalıdır. Yani bir adım gerisindeki üründe vücutta göreve sahiptir. 
Ama böyle değil. Birçok reaksiyon sonunda oluşan ENZİM ve HORMONLAR reaksiyonların eksikliğinde GENETİK HASTALIK ortaya çıkar. 


36- GELECEK HABERLERİ 


PEYGAMBERLER ve PEYGAMBERLERİN VARİSLERİ OLAN “EVLİYALAR”IN GELECEK HABERLERİ DOĞRU ÇIKAR. Hz MUHAMMED sav in HABER VERDİĞİ BİRÇOK ŞEY GERÇEKLEŞTİ ve GERÇEKLEŞİYOR. EVLİYALARDA GELECEKTEN DOĞRU HABERLERLE “GERÇEK EVLİYA” OLDUKLARINI İSPAT EDERKEN BİZE DE “ALLAH IN VARLIĞININ DELİLİ” OLURLAR. 


GELECEKTEN ANCAK ALLAH VAR İSE HABER VERİLEBİLİR. Çünkü GELECEĞİ ANCAK ALLAH GÖSTEREBİLİR VE İNSANLARDA BÖYLECE BİLEBİLİR. 


BAZI İNSANLAR RÜYALARINDA GELECEKTE OLACAKLARI GÖRÜRLER. BU SADIK RÜYALAR SIDDIK, YALAN KONUŞMAYAN İNSANLARIN GÖRDÜĞÜ RÜYALARDIR. ONLARA GÖSTERİLİR VE İNSANLARA DA DELİL OLUR. 


GELECEKTE OLACAKLARIN ANLATILABİLMESİ ALLAH'IN VARLIĞININ DELİLLERİNDENDİR. 

OLAYLARIN ÖNCEDEN OLACAĞININ YAZILMIŞ VE BİLİNİR OLMASI ALLAH'IN VARLIĞININ DELİLLERİNDENDİR 

dinsiz dünyada gelecekte olacaklar diye bir şey olamaz. Çünkü bu YARATMA İLE İLGİLİ dir. 
Gelecek olaylar bir YARATICININ YARATMASI İLE KADER OLARAK BİZE GELEBİLİR YAŞANABİLİR 

GELECEKTE OLACAKLAR ALLAH'IN VARLIĞI İLE OLUŞUR VE SEÇKİNLERE GÖSTERİLİR Kİ İNSANLARA ALLAH'IN BİR DELİLİ VE İMAN NURU OLSUN. 


37-RUH 


RUH, KİŞİNİN DAVRANIŞLARININ BÜTÜNÜDÜR. RUH, KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞİKTİR. 
İNSANIN RUHUNU SEVERSİNİZ. İNSANIN DAVRANIŞLARINA DEĞER VERİRSİNİZ. RUH, MADDEDEN değil YARATICIDAN GELİR. İNSANLAR ÇEŞİT ÇEŞİTTİR. İNSANLARIN 


MİZAÇLARI FARKLI DIR. İNSANA BAKINCA RUHUNU GÖRÜRÜZ. TAŞI, TOPRAĞI, SUYU RUH SAHİBİ BİR CANLIYA DÖNÜŞTÜREN, CANLIYA RUH VEREN ALLAH tır. İşte biz O RUHU SEVERİZ, O RUHA AŞIK OLURUZ. Bizi etkileyen RUH tur. 


RUH, CANLININ ENERJİSİDİR, RUH, CANLI BEDENDEKİ CAN dır. RUH, ÖLÜ ile DİRİ ARASINDAKİ FARK tır. RUH, BEYAZ SAYFADAKİ BEYAZ YAZI GİBİDİR. YAZIYI KABUĞUNDAN FARKEDEBİLİRSİNİZ. RUHUNDA, KABUĞU BEDENİDİR. İÇİNDEKİ ENERJİ RUH tur, içindeki CAN RUH tur. CANLI ve ÖLÜ ARASINDAKİ FARK “RUH” tur. İşte İNSAN budur. CANLILARDA .. 


38- BOŞALTIM SİSTEMİ ve İDRAR TORBASININ YARATILIŞI 


' 


rek Hun e BÖBREKLERLE, KANI ARITMAK ŞUURLU BİR YARATICININ 
DELİLİDİR. KANDAKİ ZARARLI, ATIKLARIN VÜCUT DIŞINA ATILMASI, KANIN ARITMA SİSTEMİ İLE TEMİZLENMESİ ÜSTÜN BİR ŞUURUN YARATTIĞINI İSPAT EDER. ATIK ÜREYİ İDRAR TORBASINDA TOPLAYAN BOŞALTIM SİSTEMİNİN TASARIMINA BAKINCA ŞUURLU BİR YARATICININ İRADESİNİ GÖREBİLİRİZ. 


“BÖBREKLERİ İDRAR TORBASI İLE YARATAN ŞUUR ve İRADE ALLAH IN VARLIĞININ DELİLİDİR”. 


CANLILARDA, ÜREME HÜCRELERİNİ, SPERM ve YUMURTAYI ÜRETİP SONRA DEPOLAYAN BİR YARATILIŞ “ŞUURLU BİR YARATICI İRADEYİ” İSPAT EDER. 


ZEHİRLİ BİR CANLININ ZEHİRİNİ DEPOLAYACAK ŞEKİLDE YARATILIŞI “ŞUURLU YARATICI İRADENİN VARLIĞINI İSPAT EDER. 


39-DÖNGÜLER 


— SU DÖNGÜSÜ- ÜREME DÖNGÜSÜ-ENERJİ DÖNGÜSÜ- 


DÖNGÜLERİ ANCAK ŞUURLU BİR VARLIK KURABİLİR, YAPABİLİR. 


SU H20 Denizlerden, buharlaşır, bulut olup, tekrar TERTEMİZ yere iner. Bu DÖNGÜ sürüp gider. CANLILARA TEMİZ SU KAYNAĞI olur. DÖNGÜLER, kendi kendine oluşamaz. 
ŞUURLU BİR İRADENİN VARLIĞI İLE “DÖNGÜ OLUŞTURULABİLİR”. BENZİNLİ ARAÇLARDAKİ MOTOR, DÖNGÜ SAYESİNDE SÜREKLİ ÇALIŞABİLİR. Bu da ŞUURLU, İLİM SAHİBİ BİR MÜHENDİSİNİN VARLIĞINI GÖSTERİR. 


GÜNEŞTEKİ, HİDROJEN-HELYUM OLUŞUMU İLE ENERJİ AÇIĞA ÇIKAR VE BU DÖNGÜ DÜNYADAKİ HAYATI BESLER. YİYECEK OLUR, ENERJİ KAYNAĞI OLUR. GÜNEŞTEKİ ENERJİ DÖNGÜSÜ ŞUURLU, İLİM SAHİBİ BİR YARATICININ VARLIĞI İLE MÜMKÜNDÜR. Çünkü döngüler ŞUURLU BİR İRADENİN VARLIĞI İLE MÜMKÜNDÜR. 


ÜREME DÖNGÜSÜ, CANLILAR VÜCUT HÜCRELERİNDEN ÜREME HÜCRESİ OLUŞUR ve sonra VÜCUT HÜCRESİNDEN ÜREME HÜCRESİ OLUŞMASI İLE BİR DÖNGÜ OLUR. Bu ŞUURLU BİR YARATICI İRADE İLE MÜMKÜNDÜR. 


TOHUM ve AĞAÇ DÖNGÜSÜ, AĞAÇ TOHUMDAN OLUR, TOHUM YAPAR VE O 
TOHUMLAR TEKRAR AĞAÇ OLUR, TOHUM OLUR VE BİR DÖNGÜ SÜRER GİDER. BÖYLE BİR DÖNGÜYÜ ŞUURLU BİR İRADE İLE YAPILABİLİR. 


FOTOSENTEZ-OKSİJENLİ SOLUNUMDAKİ DÖNGÜ. İKİ REAKSİYONDA OLUŞANLAR SONRAKİ DÖNGÜNÜN HAMMADDESİ OLUR. 


40- KRALİÇE ARININ YARATILIŞINDAKİ ÜSTÜN ŞUUR 


ARILAR ÇOK GÜZEL CANLILARDIR. İZLEMEK İNSANA İLHAM VERİR. SABAHIN IŞIKLARI İLE ÇALIŞMAYA BAŞLARLAR. ÇİÇEKLERİN TOZLANMASINDA GÖREV ALIRLAR. ARILARDA ÇİCEKLERİNDE BUNU DEĞİŞTİRECEK İRADELERİ YOKTUR. 

ARI KOLONİSİNİN KRALİÇESİ TÜM KOVANI KONTROL EDER. SADECE KOKUSU İLE ARILARI KENDİNE BAĞLAR. 
EMRİNE UYDURUR. ARILARDAN ÇOK DELİL ÇIKAR. BUNLARDAN BİRİ DE KRALİÇE ARININ İŞÇİ ARIDAN FARKLI OLMASINI SAĞLAYAN ARI SÜTÜNÜN ÜSTÜN YARATILIŞIDIR. KRALİÇE ARI VE İŞÇİ ARININ FARKI "BİRİ SAF ARI SÜTÜ İLE BESLENİR diğeri BALLA KARIŞIK ARI SÜTÜ İLE BESLENİR. KRALİÇE ARI 5 SENEYE KADAR YAŞAYABİLİR. 
İŞÇİ ARI YAZIN 6 HAFTA KIŞIN 9 aya kadarfkışın çalışmaz). KRALİÇE ARININ İŞÇİ ARIDAN BU KADAR FARKLI 


OLMASINI SAĞLAYAN ARI SÜTÜ ÇOK ÜSTÜN BİR İCAD VE YARALIŞA SAHİPTİR. ARI SÜTÜNÜ İCAD ETMEK ÜSTÜN BİR İLİM VE ŞUUR GEREKTİRİR. ARININ YARATILIŞINI BİLMEYEN ARI SÜTÜNÜ İCAT EDEMEZ. KOKUYU BİLMEYEN BURNU İCAT EDEMEZ. IŞIĞI BİLMEYEN GÖZÜ İCAT 


EDEMEZ. bunun gibi ARI SÜTÜNÜ İCAT EDEN ARIYI YARATANDIR. ARI SÜTÜNÜ VE ARI SÜTÜ ÜRETEN ORGANLARI İCAT EDİP YARATMAK ÇOK ÜSTÜN BİR ŞUUR VE İLİM GEREKTİRİR. 


2-KRALİÇE ARILAR DOĞDUKTAN BİRKAÇ GÜN SONRA ÇİFTLEŞME UÇUŞUNA ÇIKAR VE BİRKAÇ ERKEK İLE ÇİFTLEŞEREK ÖMRÜ BOYUNCA KULLANACAĞI SPERMLERİ TOPLAR VE BU SPERMLERİ YILLARCA SPERM KESESİNDE SAKLAR. VE SPERMLERİ ERKEK ARI ÜRETMEK İSTEYİNCE BİLİNÇLİ OLARAK DÖLLEMEKTE KULLANIR. 
SPERMLERİ YILLARCA SPERM KESESİNDE SAKLAYACAK BİR YARATILIŞ BUGÜN İNSANLARIN BİLE KEŞEFEDEMEDİĞİ BİR TEKNOLOJİDİR. yani bu KADAR ÜSTÜN BİR YARATILIŞ ÜSTÜN BİR İLİM VE ÜSTÜN BİR ŞUURLU YARATICININ ESERİDİR. ŞUURSUZLUKTAN ŞUURLU İŞLER BEKLEYENLERİN AKLI YOKTUR. ŞUUR ANCAK VE ANCAK ŞUURLUDAN GELİR. O YÜZDEN ŞUURLU İŞLER ŞUURLU BİR VARLIĞIN DELİLİDİR. 

KRALİÇE ARININ GÖSTERDİĞİ DELİLLER ŞUURLU BİR İRADE VE ÜSTÜN İLİM SAHİBİ BİR YARATICININ DELİLİDİR. 
www.allahindelilleri.com.tr 


KRALICE ARININ ERKEK ARILARLA ÇİFTLEŞEREK ERKEK SPERMLERİNİ BİR KESEDE SAKLAMASI 5-6 YIL SAKLAYABİLMESİNDEKİ ÜSTÜN YARATILIŞI EN AKILLI ŞUURLU ALİMİ İNSAN BİLE İCAD EDEMEZKEN BU ÜSTÜN YARATILIŞI tesadüfen OLUŞABİLMESİ İMKANSIZDIR. AKILLI BİR İNSAN tesadüfen ve kendi kendine ÜSTÜN İLİM VE ŞUUR GEREKTİREN BİR YARATILIŞIN OLMAYACAĞINI ANLAR. 


KRALİÇE ARI ERKEK SPERMLERİNİ İRADESİ İLE TEKER TEKER BİLEREK PETEKLERE KOYAR VE DİŞİ ARI veya ERKEK ARI olur. 


KRALİÇE ARININ HEM KENDİ HEMDE ERKEK SPERMLERİNİ KONTROL ETMESİ VE YUMURTLAMASI ÜSTÜN BİR YARATILIŞTIR. 


YARATILIŞTAKİ ŞUUR ALLAH IN YARATTIĞINI İSPATLAR. 


41- 


50- SU- HAYATIN MADDESİ — SUYUN YARATILIŞI 


SU, YARATILIŞI İLE HAYATI MÜMKÜN KILAR, SUYUN BUHARLAŞMA SICAKLIĞINDAN, SUYUN YOĞUNLAŞMA ÖZELLİKLERİNE KADAR, H20 nun FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEYEN YARATICIDIR. H20, nun DONMA noktasını, kaynama noktasını, buharlaşmak için KOPMA ENERJİ SEVİYESİNİ, Donunca sudan hafif olmasını, ...... 


Belirleyen, H20 yu yaratan iradenin işidir. “tesadüf yoktur, irade vardır” 


51- DÜNYA ÜZERİNDEKİ DÜZEN, TEMİZLİK, DENGE ŞUURLU BİR 
YARATILIŞ İLE MÜMKÜN 
DÜNYADA her AN SAYISIZ CANLI, ÖLÜYOR, DOĞUYOR ve YİYOR ve ATIK ÜRETİYOR ama 


DÜNYA TERTEMİZ, KIRLAR, YAYLALAR TERTEMİZ, DENİZLER TERTEMİZ, ..... öyle DENGELİ ve HESAP İLE YARATILMIŞ SİSTEM VARKİ “ÖLÜLERİ, ATIKLARI YOK EDİP 


TEMİZLİYOR”, Böyle bir YARATILIŞ ŞUURLU BİR YARATICI İLE MÜMKÜNDÜR. 
CANLILARIN SAYILARI, BESLENME ÖZELLİKLERİ, ÖMÜRLERİ, GÖREVLERİ, .. öyle bir ŞEKİLDE YARATILMIŞ Kİ DÜNYA ÜZERİNDE DENGE VE DÜZEN VE TEMİZLİK VAR. İnsanın kirlettiği hariç. İnsanların ürettiği atıkları da yok edecek BİR DÜZEN VAR DÜNYADA. 


52- hz ALİ HÜCCETULLAH- ALLAH IN DELİLİ 


HZ ALİ HZ MUHAMMED sav e ikinci İMAN eden kişidir. Hz MUHAMMED sav HİCRET ettiği zaman hz MUHAMMED in YATAĞINA girerek HAYATINI ORTAYA KOYMUŞTUR. 


Hz ALİ HÜCCETULLAH tır. Yani ALLAH ın DELİLİDİR. 
Hz ALİ SAVAŞLARDA GÖSTERDİĞİ MUCİZE HALLERİ İSLAM IN ve ALLAH IN DELİLLERİNDENDİR. 


Hz ALİ İLK OLARAK O ZAMANIN EN GÜÇLÜ SAVAŞÇISININ KARŞISINA ÇIKMIŞ ve onu ÖLDÜRMÜŞTÜR. 
Gencecik bir ERKEK ZAMANIN EN GÜÇLÜ İNSANINI ALLAH IN YARDIMI- MELEKLERİN DESTEĞİ İLE YENEBİLİR. 
Benzer DURUM SAVAŞ ALANLARINDA GÖRÜLÜR. 


Hz ALİ HAYBER de KALE KAPISINI KALKAN GİBİ KULLANMIŞ O KAPIYI BİR KİŞİNİN KALDIRMASI İMKANSIZDIR. 


Hz ALİ SAVAŞTA DÜŞMANIN ARASINA DALAR VE DÜŞMANI ALT EDİP ÇIKARDI. Hz ALİ SAVAŞ MEYDANINDA ÖLMEDİ, SIRTINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ İSE DE MEZARI YOKTUR. Çünkü hz ALİ nin MELHAME İ KÜBRA da TEKRAR GELMESİNİ BEKLİYORUZ. Hz İSA nasıl TEKRAR DÜNYAYA GELECEK İSE hz ALİ de TEKRAR CANLI CANLI GELİP MÜSLÜMANLARA SAVAŞTA ZAFERE YARDIMA GELECEKTİR. 


Hz ALİ hz MUHAMMED sav den İLİM ÖĞRENDİ, SIRLARI ÖĞRENDİ, 


Hz MUHAMMED sav in DUASI ve ALLAH IN İSMİNİ ZİKRETMESİ İLE SAVAŞTA KORUNURDU ki EN ZORLU SAVAŞLARDAN BİLE CANLI ÇIKABİLMİŞTİR. DÜŞMANIN ORTASINA TEK BAŞINA GİRMEK EN USTA SAVAŞÇILARIN BİLE YAPACAĞI ŞEY DEĞİLDİR. Hz ALİ SAVAŞTA hz MUHAMMED sav in ÖĞRETTİĞİ İSİMLER İLE ALLAHI ZİKREDER VE ALLAH IN KORUMASI İLE SAVAŞTAN CANLI DÖNEBİLİRDİ. 


Hendek Savaşı Hz Ali Ve Amr Bin Abduved 


Amr bin Abduved'in Meydan Okuması 

Amr b.Abduved kendisinden çok korkulan bir savaşçıydı. Araplar arasında “*?* Amr bin savaşçıya bedeldir *” sözüyle anılırdı. Kimse onunla karşı karşıya gelmek istemezdi. Amr Hendeği aşıp karşıya geçince meydan okumaya ve ** Kim karşıma çıkar * diye bağırmaya başladı. Bu meydan okumaya Hazreti Ali'den başkası karşılık veremedi. Yaşının da henüz genç olması nedeniyle Hazreti Ali'nin gitmesine ilk başta peygamberimizin gönlü razı olmadı. Ama Hazreti Ali çok ısrar edince peygamberimiz izin verdi. 

Amr b. Abduved ve Hazreti Alinin Çarpışması 

Hazreti Ali'yi karşısında gören Amr şaşırdı. Hazreti Ali Amr'a: “© Ey Amr, Kureyş seni iki şeye çağırırsa birini mutlaka kabul edersin”? dedi. Amr : * Beni neye çağıracaksın?”? deyince Hazreti Ali : “ Seni Allah'a Muhammed'e ve İslam'a çağırıyorum” dedi. Amr : ”” Benim buna ihtiyacım yok, diğerini söyle” deyince Hazreti Ali : ** Öyleyse seni savaşa çağırıyorum” karşılığını verdi. Amr b. 
Abduved : © Sen daha küçüksün, seni öldürmek istemiyorum *? dese de Hazreti Ali “* Ben seni öldürmek istiyorum * diyerek onu tahrik etti. 


Hazreti Ali ve Amr bin Abduved çarpışmaya başladılar. Amr gerçekten de çok kuvvetli bir savaşçıydı. Rivayetlere göre bir kılıç darbesiyle Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Ancak dövüşün sonunda Hazreti Ali, Amr bin Abduved'i mağlup etti. Bin savaşçıya bedeldir namıyla anılan Amr'ın sonu Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin elinden oldu. 


53-“DİŞİ ve ERKEK AYNI ANDA OLMAZSA ÜREME OLMAZ” 


SONRAKİ NESİLLER, DİŞİ VE ERKEĞİN İKİSİNE BİRDEN MUHTAÇ. Yani DİŞİ TEK BAŞINA ÜREMESİ DAHA KOLAY, BAĞIMSIZ, RİSKSİZDİR. “DİŞİ VE ERKEK AYNI ANDA OLMAZSA” GELECEK NESİL OLMAZ. Burada dinsizin bir yalanı daha ortaya çıkıyor. İNSANLARIN ÜREMESİ İÇİN DİŞİ ve ERKEK AYNI ANDA DÜNYADA OLMALI ki SONRAKİ NESİLLER OLABİLSİN. Demekki GEÇMİŞTE, TEK BİR DİŞİ veya TEK BİR ERKEK YOKTU. 


Ve DÜNYADAKİ BÜTÜN KADINLAR DÜNYADAKİ HER BİR ERKEK İLE ÜREMEYİ GERÇEKLEŞTİRMESİ “GENETİK FARKLILAŞMANIN OLMADIĞINI GÖSTERİR.” 


42-TOHUMUN İCADINDAKİ ŞUUR 


ağaç tohumunu toprağa bırakır ama ondan sonrasını bilmez. Tohumun nasıl hayat bulacağını ve nasıl koşullarla karşılaşacağını veya hayvanlara yem olup olmayacağını bilmez. Sadece bırakır. Sonrası kime kalmış...... cevabı ayette. 


ENAM-95- Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? 


(ölü tohuma can verir, canlı olanlarında canını alır, öldürür) 


- Her tohuma farklı bir ŞEKİL VEREREK ayırt etmemizi mümkün kılan YARATICI İRADEdir, tesadüf değil. 

- TOHUMLARI, açılabilir KAPAKLARLA KORUMA ALTINA ALACAK bir 
YARATILIŞ “tesadüf ile icad edilemez”. Bir AKIL, BİLGİ, GÜÇ ve İRADE sahibi olması ile mümkündür. KABUKLA TOHUMLARI KORUMAK 
AKILdır. AKILLI İCAD TESADÜFİ MUTASYONLARLA İZAH edilemez. 
Senaryolarının hiçbir delilide yoktur. 

- Bitkinin Topraktan aldığı mineral ve ürettiği protein, yağ, glikoz,... 
GIDALARINI BİR ÖLÇÜ İLE TOHUMA KOYMAK HANGİ TESADÜFÜN 
AKLININ ESERİ... buradaki AKILLI iş ve ŞUURLU ÜRETİM YARATICI İRADENİN, KUSURSUZ YARATICILIĞININ DELİLLERİNDENDİR. Diğer 
CANLILARDA olduğu gibi. YUMURTANIN, TOHUMUN, içeriğini üreten 
SİSTEM TÜMÜYLE ŞUURLU BİR İŞ YAPIYOR. ÖLÇÜ ile tüm ihtiyaç maddelerinin bir KABA KONMASI AKIL ve ŞUUR ve BİLGİ gerektirir. 
Bunun TESADÜF ile fabrikasını kurmak imkansızdır. İzahı yoktur. 
Yumurtanın içeriğide hem TİMSAHTA, hem KUŞTA hem KAPLUMBAĞA da hem yılan da benzer. Anne sütündeki mineral, protein ve koruyucu maddeler ile EŞSİZ ANNE SÜTÜNÜ bir ÖLÇÜ ve İLİM ile 
ANNENİN BEDENİNDE ÜRETMEK, ŞUUR, AKIL, İRADE, BİLGİ, KUDRET ister. TESADÜFÜ İLAHLAŞTIRANLAR KENDİLERİNE YAZIK ETTİLER. CEH. 
ATEŞİNE dayanacak değiller. 

- TOHUMDAKİ KİMYASALLARI GÖREVLERİNE, işlevlerine göre İCAD etmek hem bu maddeyi üretecek FABRİKAYI küçücük boyutlarda İNŞA etmek “tesadüfün ne haddine”. 

- TOHUMLARIN RÜZGARLA YAYILMASINI SAĞLAYAN AKILLI TASARIMLARI 


- TOHUM mide asitlerine dayanıklıdır. 

- TOHUM yanlış çimlenmeye karşı programlıdır. Belirli sıcaklığı ve 2. 
yağmurları bekler. 

- TOHUMLARIN SİMETRİK YAPILARI YARATICININ EN GÜZEL ŞEKİLDE YARATTIĞININ ve TESADÜFTEN UZAK olduğunun delilidir. Tesadüfi şekiller SİMETRİK ve DÜZGÜN ve türüne göre farklılaşmış olamaz. 

- Her TOHUM MEVSİMİN FARKLI ZAMAN ve AYLARINDA işleyen mekanizmaya sahiptir. 


TOHUMDAKİ ŞUURLU GELİŞİM köklerin yerçekimini algılayabilmesi ve güneşi bulmaları. 


Çimlenmeye başlayan tohumların amaçları güneş ışığına ulaşmak olduğu için filizler her zaman toprağın üstüne çıkacak şekilde hareket ederler. Ancak çimlenen bir tohumda iki yönde büyüme gerçekleşir. Filiz yukarıya doğru yani yerçekimine ters yönde hareket ederek büyümektedir. Kökler ise yerçekimine uygun hareket ederek toprağın içlerine doğru ilerlemektedir. 


Bir bitkinin iki ayrı organının birbirine tamamen zıt yönlere doğru büyümeleri elbette ki düşündürücüdür. 
Nasıl olup da hem kökler hem de filiz hangi yöne gideceklerini bilmektedir? 


Bu ALGILAYICILARI İCAD etmek TESADÜFÜN ne haddine? 


TOHUNU İCAD edecek özellikleri TESADÜF ile KAZANDIRMAK İMKANSIZDIR. 


TOHUMU meyve veya çiçekten sonra TEKRAR UYANACAK yapısal tasarımı BİLGİ, İLİM, İRADE, KUVVET, HAKİMİYET olmaksızın yapmak “yıkıcı mutasyonların tesadüfi inşası” ile olabilirlik verenin AKLI neresinde? 


Binlerce BİTKİYİ farklı farklı ŞEKİLLERDE ayırt edilebilir özelliği veren yine YARATICI İRADEdir. 
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Endosperm Nişastası (mg/tohum) 


43- BİTKİLERİN IŞIĞA YÖNELMESİ FOTOTROPİZM 


Evinizdeki bitkileri daha karanlık ya da güneşi doğrudan almayan bir yere koyduğunuzda bir süre sonra güneşin geldiği yöne doğru döndüklerini görürsünüz. Bunun için kimi zaman yapraklarının boylarını uzattıklarına ve yapraklarının yönlerini değiştirdiklerine hatta kıvrıldıklarına şahit olursunuz. 


AYÇİÇEKLERİ, GÜNEŞE YÖNELİR, BİTKİLER YAPRAKLARIYLA GÜNEŞE YÖNELİR. Bu GÜNEŞ IŞIĞINI ALGILAYIP, ONA GÖRE KENDİNE ŞEKİL VERMESİ, ŞUURLU YARATILIŞINI GÖSTERİR Kİ ŞUURLU YARATILIŞI ANCAK ŞUURLU BİR YARATICI İRADE YAPABİLİR. 


44-GÜNEŞ ENERJİSİNİ GIDA OLARAK DEPOLAYABİLEN BİTKİLERİN İCADINDAKİ ÜSTÜN ŞUUR VE YARATICILIK 


energy 


Carbon dioxide öd 
Co, 


BİTKİLER, GÜNEŞ ENERJİSİNİ DEPOLAYABİLEN ÜSTÜN BİR YARATICI ŞUURUN DELİLİDİRLER. GÜNEŞ ENERJİSİNİ, GIDA OLARAK DEPOLAYIP, DİĞER CANLILARA RIZIK KAYNAĞI YAPAN “REZZAK” OLAN ALLAH IN VARLIĞINI GÖSTERİRLER. 


GÜNEŞ ENERJİSİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE DEPOLAMAYI BECEREN BİTKİLERE BU İCADI KAZANDIRAN ÜSTÜN BİR YARATICI ŞUURDUR. 


IŞIĞI BİLEN, IŞIĞI DEPO YAPMASINI DA BİLEBİLİR. IŞIĞI TANIMAYAN IŞIĞI DEPOLAYACAK SİSTEMLERİ İCAT EDEMEZ. 


45-YUMURTANIN “TEK BİR SPERM”İ KABUL ETMESİNDEKİ ŞUUR ve 
YARATILIŞI 


YUMURTA HÜCRESİ, İÇİNDE BİR SPERM GİRDİKTEN SONRA KABUĞUNU SERTLEŞTİRİP BAŞKA SPERM GİRMESİNİ ENGELLİYOR. YUMURTANIN TÜM BUNLARI YAPACAK ŞUURDA VE KABİLİYETTE YARATILMASI “YARATICININ ŞUURLU BİR YARATICI OLDUĞUNU İSPAT EDER”. 


46- YAŞAYAN FOSİLLER 


MİLYONLARCA YIL DÜNYA ÜZERİNDE AYNI KALAN CANLILARIN “GENETİK EKLEME, ÇIKARM/” gibi bir DEĞİŞİMLERİ YOK. Bu dinsiz iddia tamamen HAYAL ÜRÜNÜ. DNA da GENETİK BİLGİ TAMİR ediliyor, ZARAR GÖRMELER DÜZELTİLİYOR iken MİLYONLARCA YILDA tesadüfi hiçbir AKLIN ve ŞUURUN İradesi OLMADAN “GENETİK PROGRAMLAMA OLUŞAMAXZ”. Dinsizlerin İDDİALARI AKIL DIŞI dır. 


Değişmeyen CANLILARIN «FOSİLLERİ. 


Bilinen Fosil kayıtları evrimin geçerli olduğuna dair hiçbir KANIT sunamaz. 
Ara geçiş EVRİM ARA GEÇİŞ CANLILARI OLMALI der FOSİL KAYITLARI bunun TERSİNİ söyler. “YAŞAYAN FOSİLLER”, 100-300 milyon yıl öncesindeki canlı ile günümüzdekiler AYNI olması ile GENETİK KORUNUM KANUNUNU “HATIRLATIR” ve EVRİMİN OLMADIĞINI anlatır. 


- o Eğer EVRİM olsaydı milyonlarca yıl önceki fosillerle bugünkü canlılar tamamen FARKLI olması gerekirdi. Yani DÜNYA üzerindeki yaşamın ömrü ne kadar ki 300 milyon yıl önceki örümcek bugün dahi aynı değişememiş, EVRİMLEŞEMEMİŞ ki önceki canlı döneminde “hiçten ÖRÜMCEK olabilmiş?” 

- Eğrelti otları(300 milyon), deniz yıldızı(400 milyon), balık(200 milyon), örümcek(300 milyon), karides(140 milyon), kertenkele(200 milyon), sardalya ve ringa balığı ve levrek ve percopsidae(37 milyon), yengeç(50 milyon), kırkayak(300 milyon), bivalve(12 milyon), ciğerli(akciğerli) balık(350 milyon), sivrisinek, sinek, böcek türleri onlarca milyon yıllık sayısız FOSİL konuşuyor ve diyorki EVRİM olsa benim türüm 2000 li yıllarda benden başka olacaktı ve benim torunlarım bana benzemeyecekti. 
Fakat EVRİMCİ “kör”emiyor FOSİLDEN İNKARCILIK çıkarıyor. Çünkü derdi İNKAR etmek. Derdi ne AKILCILIK, ne BİLİMSELLİK, ne de ADALETLE hüküm vermek. Derdi HAYVANLARDAN daha rezilce yaşamak kendine sunulan NİMETLERİ REDDETMEK. Herkes kendi ellerinin yaptıklarının CEZASINI çekecektir. 

HAG FİSH- 300 milyon yıldır benzer olmak Evrim iddiasının “SENARYO” olduğunu ispat eder. Hag fish in 530 
milyon yıl öncesine dair senaryosunu yazmak ne kadar BİLİMSEL dir. İNSANLIK daha yeni yeni bilgi sahibi 


oluyor iken. HAYAL ile BİLİM olur mu? 


- UÇAN MEMELİLER gibi DENİZDE de karada da ortak özelliklere sahip canlılar görmemizin EVRİMLE alakası yok ama “TEK bir YARATICI” ya işaret eder. Çünkü bu durum “farklı yaratılışlar” hemde denizde de karada da havada da benzer özellikli canlılar olabileceği EVRİMİN “hayallerini iddialarını yıkar”. 
Şartlar EVRİMSEL İLERLEME kazandırıyorsa “ortak yapılar” denizde olan karada da var. Karada olan havada da gözlenebiliyor. Asıl önemli olan bu CANLILARIN her KOŞUL için YARATILIŞIDIR. Tesadüf “önünü görmezden” neyi YARATABİLİR? EVRİM TEORİSİ Saçmalık. 

- o CANLILARDAKİ İDEAL YARATILIŞLAR MİLYONLARCA SENE MUTASYONLARDAN ETKİLENMEDEN VARLIKLARINI DEVAM ETTİRMELERİNİ SAĞLIYOR. 

- o EVRİMCİLER, DENİZLERİ bir anda BALIKLARLA DOLDUĞU İDDİA EDERKEN, ANFİBİYENLERİN BALIĞA DÖNÜŞÜMÜNÜ İSPAT EDECEK FOSİL KAYITLARINA SAHİP DEĞİLLERKEN “SENARYOLAR YAZARLAR”. 
Doğru olan birşey varsa EVRİMCİLER İNKARCILARDIR. 


NAUTILUS - natilyus 
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160 milyon yıl öncesine ait bir fosil bize bugün aynı canlının yaşadığının delili olarak EVRİMİN OLMADIĞINI 
ANLATIR. Çünkü EVRİM olsaydı, 100 milyon yıl önceki TÜM CANLILAR EVRİMLEŞEREK daha gelişmiş olarak AYNI olmayacak ve DEĞİŞECEĞİNDEN TAMAMEN FARKLI CANLILAR ORTAYA ÇIKACAKTI. İşte EVRİMCİNİN KÖRLÜĞÜ veya YARATICIYI İNKARININ NEDEN olduğu AKILSIZLIKLARDAN BİRİ de budur. 


47- GÖRÜNMEZ HİSLER İNSANI OLUŞTURUR 


AŞK, SEVGİ, ZEVK, TAT, MUTLULUK, ÜZÜNTÜ, KORKU, NEFRET, ACI, ..... HİSLER GÖRÜNMEZ ama İNSANI OLUŞTURAN DA TAMAMEN BU HİSLERDİR. 


“İNSAN, DÜŞÜNCEDEN İBARETTİR”. Mevlana. 
İNSAN, bu HİSLER için YAŞIYOR. Yani MADDİ HAYAT MANEVİYAT için ARAÇ tır. 


İNSAN, SEVGİ, AŞK, ZEVK, MUTLULUK, için YAŞIYOR iken KORKUDAN, ACIDAN, ÜZÜNTÜDEN, ....kaçıyor hayatını bunlara göre düzenliyor. Ama hiçbiri ELLE TUTULABİLEN BİRŞEY DEĞİL. Sadece KALPTE HİSSEDİLEN dir. 


48-TUZAK KURAN BİTKİLERİN YARATILIŞINDAKİ ŞUUR ve 
YETENEKLER 


49- BİTKİLERİN KOKU ÜRETİMİNDEKİ ŞUUR ve İRADE 


Bitkiler ARILARI ve Diğer CANLILARI ÇEKMEK için KOKU ÜRETİRLER. Bitki ne bilir KOKU üretmeyi? KOKU ÜRETECEK YAPILARI, ancak ŞUURLU ve İRADE sahibi, İLİM sahibi bir YARATICI ile MÜMKÜNDÜR. BİTKİDEKİ KOKUYU YARATAN, ARI, BÖCEK, İNSAN ve Diğer CANLILARIN KOKU ALMA ORGANLARINI YARATAN OLMAK ZORUNDADIR. Bitki ne bilir nasıl koku üreteyim ki diğer CANLILAR koku alır mı almaz mı? Bitki bunu bilmez ki, BURNA GÖRE KOKU ÜRETMEYİ ancak HER İKİSİNİ DE YARATAN BİLEBİLİR. Tesadüfün BURNU da yok, AKLI da yok, BEYNİ de yok, İRADESİ de yok, ŞUURU da yok. 


50- SU- HAYATIN MADDESİ — SUYUN YARATILIŞI 


SU, YARATILIŞI İLE HAYATI MÜMKÜN KILAR, SUYUN BUHARLAŞMA SICAKLIĞINDAN, SUYUN YOĞUNLAŞMA ÖZELLİKLERİNE KADAR, H20 nun FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEYEN YARATICIDIR. H20, nun DONMA noktasını, kaynama noktasını, buharlaşmak için KOPMA ENERJİ SEVİYESİNİ, Donunca sudan hafif olmasını, ...... 


Belirleyen, H20 yu yaratan iradenin işidir. “tesadüf yoktur, irade vardır” 


51- DÜNYA ÜZERİNDEKİ DÜZEN, TEMİZLİK, DENGE ŞUURLU BİR 
YARATILIŞ İLE MÜMKÜN 


DÜNYADA her AN SAYISIZ CANLI, ÖLÜYOR, DOĞUYOR ve YİYOR ve ATIK ÜRETİYOR ama DÜNYA TERTEMİZ, KIRLAR, YAYLALAR TERTEMİZ, DENİZLER TERTEMİZ, ..... öyle DENGELİ ve HESAP İLE YARATILMIŞ SİSTEM VARKİ “ÖLÜLERİ, ATIKLARI YOK EDİP TEMİZLİYOR”. Böyle bir YARATILIŞ ŞUURLU BİR YARATICI İLE MÜMKÜNDÜR. 
CANLILARIN SAYILARI, BESLENME ÖZELLİKLERİ, ÖMÜRLERİ, GÖREVLERİ, .. öyle bir ŞEKİLDE YARATILMIŞ Kİ DÜNYA ÜZERİNDE DENGE VE DÜZEN VE TEMİZLİK VAR. İnsanın kirlettiği hariç. İnsanların ürettiği atıkları da yok edecek BİR DÜZEN VAR DÜNYADA. 


52- TRİLYONLARCA ATOM TEK BİR İRADE ORTAYA KOYAMAZ 


1 HÜCREDE yaklaşık 100 TRİLYON ATOM bulunmaktadır. HÜCREDEKİ 100 TRİLYON 
ATOMUN TEK BİR İRADE ORTAYA KOYMASI İMKANSIZDIR. 100 TRİLYON ATOMA HÜKMEDEN TEK BİR İRADE AKLA DAHA UYGUNDUR. TRİLYONLARCA ATOM “TEK BİR İRADE GİBİ DAVRANAMAZ”. ATOMLARI İLAHLAŞTIRARAK AKILDIŞI DAVRANMAK yerine “TEK ALLAH”IN YARATICILIĞINI KABUL ETMEK AKLIN YOLUDUR. 


Hayvan Hücresi 


TOPRAK ATOM DOLU. Öylece duruyorlar. Veya İNSAN ÖLÜNCE ATOMLAR yine var. 
Ama CAN YOK. ATOMUN İRADESİ YOK. ATOMLAR kendi başlarına bir şey yapmıyorlar. 
HERŞEYE HÜKMEDEN ALLAH HÜCREDEKİ ŞUURUNDA, İRADENİNDE TEK SAHİBİDİR. 


“NEFSİMİ KUDRET ELİNDE TUTAN ZATA YEMİN OLSUN...” diye hz MUHAMMED sav durumu en güzel şekilde ifade ediyor. 


53-TİTANİK — “TANRININ BATIRAMAYACAĞI GEMİ” diyerek ALLAH 
IN GAZABINI ÜZERLERİNE ÇEKENLERİN SONU” 


ANTON JOHANSON, un VİZYONLARINDA daha yapılmadan gördüğü TİTANİK GEMİSİNİN BATIŞINI, Gemi yapılınca “Geminin batacağını” haber vermek istiyor ama o günün koşullarında haber veremiyor. Zaten O ne yapsa KADER değişmezdi. ANTON JOHANSON, “GEMİNİN BATMA NEDENİNİ” de bildiriyor. “İNGİLİZLERİN GURURU”, TİTANİK yapılınca “TANRININ BİLE BATIRAMAYACAĞI GEMİ” olarak ilan ediliyor. Yani HER TÜRLÜ TEDBİRİN ALINDIĞI, BATMAMASI için HER AKLIN KULLANILDIĞI GEMİ İLE ALLAH A MEYDAN OKUYORLAR. “TİTANİK FİLMİNİN” SİNEMA TARİHİNE GEÇECEK ŞEKİLDE GÜZEL OLMASI DA BU YÜZDENDİR. TİTANİK İ HERKES ÖĞRENSİN. Diye. 


ALLAH, İNSANLARA İBRET KILACAĞI BİR DELİL OLSUN diye tüm bu bilgilere ulaşabildik ve biliyoruz. 


TİTANİK, İLK SEFERİNDE BATIYOR. ALLAH, MEYDAN OKUMAYA CEVABINI HEMEN VERİYOR. Ve TİTANİK BATIYOR. 


İNSANLAR, ALLAH'I tam anlamıyla tanımıyorlar ki “TANRI BİLE BU GEMİYİ BATIRAMAZ” diyerek cahilliklerini tüm dünyaya gösteriyorlar. MÜSLÜMANLAR ALLAH | iyi tanıyorlar. 
ALLAH IN KUDRETİ, EVRENİN her NOKTASINA ULAŞIYOR. ALLAH'I İNSAN gibi bir şey sanıyorlar, herhalde. YAHUDİ ve HRİSTİYANLAR ne kadar ALLAH tan habersizler. 
MÜSLÜMANLAR, ALLAH | tanımakta daha iyiler. ALLAH, DÜNYANIN her noktasında AYNI anda YARATIYOR, DUYUYOR, KONUŞTURUYOR, BÜYÜTÜYOR, YAŞATIYOR, SEVDİRİYOR, HİSSETTİRİYOR, KUVVET VERİYOR,... siz maddeyi görüyorsunuz. MADDE mi yapıyor sanıyorsunuz? AY ı DÜNYANIN ÇEVRESİNDE TUTAN KUVVET ALLAH IN dır. 
DÜNYAYI GÜNEŞİN ÇEVRESİNDE TUTAN KUVVET ALLAH ın dır. YILDIZLARI GALAKSİ de DÖNDÜREN ALLAH IN KUVVETİ dir. Bütün KUWETLER ALLAH A AİTTİR. 


“LA HAVLE VELA KUWVETA İLLA BİLLAH” 
Diyor ki “ALLAH tan BAŞKA GÜÇ ve KUVVET YOKTUR” 


Sebep sonuç ilişkisinde KUVVETTE bir BAŞLANGICA gider ve bu İLK KUVVET ALLAH olur. 
İLK SEBEP YARATICI SEBEP olduğu gibi “KUVVETTE İLK KUVVETE KADAR GERİYE GİDİNCE İLK KUVVETİN ALLAH OLDUĞU KOLAYCA GÖRÜLÜR”. 


“Dinsizler, içinde yaşadıkları ortamdan haberleri yok”. “KUVVET VEREN O, VAR EDEN O, YAŞATAN O, YARATAN O, ÖLDÜREN O,... O nun dışındakiler YOK sayılır” 


Buna rağmen ALLAH a meydan okuyan AHMAKLAR var. Kendi kuvveti ALLAH tan geliyor, haberi yok. İşte insanların cahilliği bu seviyede. 


54- tesadüf ile ANLAMLI HİÇBİRŞEY OLMAZ 


> ih AVUG FASULYEYİ MASANIN ÜZERİNE ATSANIZ 
TEK BİR HARF BİLE OLUŞMAZ ki tesadüf ile 
DNA GENETİK PROGRAMI HİÇ OLUŞMAZ. 
BİR KELİME OLMAZ İKEN BİR KİTAP HİG OLMAZ. 


CANLILARIN DNA GENETİK PROGRAMI MİLYARLARCA HARFTEN OLUŞUR. Tesadüfen bırakın BİR KELİMEYİ, BİR HARF BİLE OLUŞMAZ iken BİR KİTAPTAN DAHA ÜSTÜN OLAN GENETİK PROGRAM HİÇ OLUŞAMAZ. 


Bir şeyin OLUŞMASI için arkasında ŞUUR, KUVVET, İLİM SAHİBİ bir İRADE OLMASI GEREKİR. 


55-“TESADÜF YOKTUR, ŞANS YOKTUR, İRADE ve ŞUUR VARDIR” 


56-“RAHMAN, KONUŞMAYI ÖĞRETTİ” 


Konuşmayı Sağlayan Organlar 


ö Diyafram 
. BEYİN 


. SES TELLERİ 
» DİŞLER 
DUDAKLAR 


Göğüs boşluğu 
Karın kasları 
Akciğer 

Gırtlak 

Burun 

Geniz 

Damak 


İNSANIN KONUŞABİLMESİ İÇİN BİRÇOK ORGANA SAHİP OLMASI GEREKİR. Tüm bunlar İNSANIN KONUŞMASI İÇİN VARDIR. Bu YARATICININ İRADESİDİR. Bu kadar ORGANI İNSAN KONUŞMASI İÇİN YARATMAK “ŞUURLU BİR YARATICININ YARATMASI İLE MÜMKÜNDÜR”. KURANI KERİM de bunu en güzel şekilde ifade ediyor. 


RAHMAN Suresi “1-ER-RAHMAN, 2-KURANI ÖĞRETTİ 3- İNSANI YARATTI 4- KONUŞMAYI ÖĞRETTİ...” 


57-ATEŞ BÖCEĞİNİN YAYDIĞI IŞIK 


ATEŞ BÖCEĞİNİN, IŞIK ÜRETEN BİR ORGANINI İLİM SAHİBİ, ŞUUR SAHİBİ, İRADE SAHİBİ BİR YARATICI YARATABİLİR. 


Ateş böceğinin Işık organları karın bölümünün son kısmında bulunur. Saydam bir kütikula tabakası ile örtülüdür. Iç kısmı fotojenik hücreler ve otomobil farları 


gibi ışığı yansıtıcı bir tabakadan müteşekkildir. Işık organında üretilen yağa benzer Lüsiferin maddesi Lüsiferinaz enziminin katalizörlüğünde kademeli olarak oksijenle yakılır. Bu kimyasal olayda ışık meydana gelir. Hava oksijeninin kontrollü tüketimine bağlı olarak ışık zaman zaman yanıp söner. Bu yanıp sönmeler eşlerin birbiriyle haberleşmesini sağlar. Ateş böceğinin ürettiği ışık, yavaş yavaş meydana gelen oksitlenme sonucu kimyasal enerjinin ışığa dönüşmesidir. LUSİFERİN ve LUSİFERİNAZ ENZİMİNİ İCAT EDECEK ŞUUR VE İLİM YARATICI DIŞINDA KİMSEDE YOKTUR. LUSİFERİN ve LUSİFERİNAZ 
ENZİMİ ANAHTAR-KİLİT gibidir. KİLİTİ yapan ANAHTARI da yapabilir. Tesadüfü ilahlaştırmak yerine “İLİM SAHİBİ, KUDRET SAHİBİ, ŞUUR SAHİBİ, İRADE SAHİBİ ALLAH IN YARATICILIĞINI KABUL ETMEK AKLIN YOLUDUR”. 


58-EVLİYALAR, PEYGAMBERLERİN VARİSLERİ ALİMLERDİR 


İSLAM EVLİYALARI, ABDULKADİR GEYLANİ, BAHAUDDIN NAKŞİBENDİ, AKŞEMSETTİN, ABDULLAH DAGISTANI, MEVLANA, ..... 

EVLİYALARIN HAYATLARI ve İNSANLARA REHBERLİKLERİ, GERÇEK BİLGİYE ULAŞMALARINDANDIR. ALLAH IN RIZASINI KAZANAN BU İNSANLAR, İNSANLARA REHBER VE ALLAH IN DELİLLERİ OLMUŞLARDIR. 

Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem, “Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur” dedi: 

“Her kim bir dostuma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb ilân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan, bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibadetlerle durmadan yaklaşır; nihâyet ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm, bana sığınırsa, onu korurum.” (Buhâri, Rikak 38) 


ALLAH IN EVLİYA KULLARI dır ki ALLAH ile bilirler, görürler, duyarlar, ...insanlara REHBER olurlar. Onların HAYATININ AMACI İNSANLARA REHBERLİK ETMEKTİR. 


ABDULKADİR GEYLANİ nin HAYATINI herkes öğrenmelidir. 


59-FEROMONLARIN İCADINDAKİ ŞUUR 


FEROMON, AYNI TÜRLER ARASINDA UYARICI, ANLAMSAL DEĞERİ OLAN KİMYASALLARDIR. BÖCEKLER, KURBAĞALAR, SÜRÜNGENLER, MEMELİLERİN FEROMON SALGILADIKLARI KEŞFEDİLMİŞTİR. 


FEROMONU ÜRETEN ORGANI VE ALGILAYICILARI YARATMAK VE BEYİNDE ANLAMLANDIRMAK “ŞUURLU, AKILLI, İLİM SAHİBİ YARATICI İRADENİN ESERİDİR”. 


En meşhuru ARILARDIR. KRALİÇE ARI, KOKUSU İLE ARILARA HÜKMEDER o yüzden adı KRALİÇE ARI dır, dişidir. 


60-SİVRİ SİNEĞİN YARATILIŞINDAKİ DELİLLER 


SİVRİSİNEK, İĞNESİNDEKİ KILIFI GÖRÜYORSUNUZ. KILICI KINIYLA BİRLİKTE YAPMAK ŞUURLU BİR YARATICININ DELİLİDİR. 


SİVRİSİNEĞİN, İĞNESİYLE BİRLİKTE İNSANA, ÖNCE UYUŞTURUCU SALGI VEREREK HİSSETİLMEYİ ÖNLER, SONRA KANIN PIHTILAŞMASINI ENGELLEYEN SALGIYI GÖNDERİR Kİ KAN VÜCUTTAN ÇIKINCA PIHTILAŞMASIN. 


İNSANI UYUŞTURACAK SALGIYI ve KANIN PIHTILAŞMASINI ENGELLEYEN SALGIYI ÜRETECEK ORGANLARI SİVRİSİNEĞE ANCAK ve ANCAK ŞUURLU İLİM SAHİBİ İRADE SAHİBİ BİR YARATICI VEREBİLİR. Bu SALGILARI İĞNESİNDEN GÖNDERECEK ŞEKİLDE YARATILMASIDA “ŞUURLU BİR YARATICININ DELİLİDİR”. 


KURANI KERİM de SİVRİSİNEK MUHTEŞEM ifade edilmiştir. 


HAC-73-'Ey insanlar, bir misal verilmektedir; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız kesinlikle bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçacak olsa; bunu bile ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz ve çaresizdir, kendisinden istenen de” 


61- 


ÇİÇEKLER ARILARA MUHTAÇ, ARILAR ÇİÇEKLERE MUHTAÇ. ÇİÇEKLER, ARILARIN, BESİNLERİNİ NİYE ÜRETSİN Kİ?. ÇİÇEKLER, RENK, KOKU, NEKTAR ve RENGİ ile ARILARI CEZBEDER. Ama ARILARI CEZBEDECEK ŞEYLERİ YARATMAYI ÇİÇEK BİLMEZ. ARIYI YARATAN BİLİR. ARIYI ÇİÇEKLERDEN FAYDALANACAK ŞEKİLDE YARATAN ALLAH tır. BİTKİ ARIYI TANIMAZ TANISA BİLE ARININ İSTEKLERİNE GÖRE “NEKTAR ÜRETMEYİ, KOKU ÜRETMEYİ, POLEN ÜRETMEYİ, RENKLERİNİ BELİRLEMEYİ ...” BECEREMEZ. Ayrıca BİTKİ böyle bir şey yerine KENDİ DÖLLENMESİNİ ARIYA MUHTAÇ OLMADAN YAPMASI DAHA KOLAY olurdu. Bitkiyi ARIYA, ARIYI BİTKİYE MUHTAÇ YARATAN ALLAH tır. 


62- 


YUMURTADAN OLUŞAN SÜRÜNEN TIRTILIN UÇAN BİR KELEBEĞE DÖNÜŞMESİ BİR BAŞKA YARATILIŞTIR. TAMAMEN FARKLILAŞTIRMAYI YAPAN ZATEN ALLAH. Çünkü, TIRTILIN GİRDİĞİ KAPALI ORTAMDA YARATILIŞ OLUYOR. “TIRTIL KELEBEĞE DÖNÜŞÜYOR, ARALARINDA HİÇBİR BENZERLİK YOK TAMAMEN FARKLI BİRŞEYE DÖNÜŞÜYOR”. Buradaki DEĞİŞİMİN YARATILIŞ olduğunu AKIL SAHİBİ herkes görebilir. 
Yani YARATILIŞ MİLYONLARCA SENEDE OLMUYOR, birkaç günde oluyor. GÖZÜMÜZÜN 


önünde. NASIL “BİR YUMURTA 21 GÜNDE CİVCİV OLUYORSA” bu YARATILIŞTIR. 
TIRTILINDA KELEBEĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YARATILIŞTIR. Bunu ATOMLAR yapmıyor, YARATICI YAPIYOR. ATOMUN İRADESİ, ŞUURU, İLMİ, AKLI YOKTUR. Ama YARATICI ALLAH IN İLMİ, ŞUURU, AKLI, KUDRETİ, İRADESİ VARDIR. 


63-DOLAŞIM SİSTEMİNİN TASARIMINDAKİ ŞUUR ve AKIL 


Human Circulatory System 


KAN DOLAŞIMINDAKİ AKIL ve ŞUURU KOLAYCA GÖREBİLİRİZ. Ortada KAOS ve ŞUURSUZLUK YOK, AKILLI BİR SİSTEM VAR. DOLAŞIM SİSTEMİ diyoruz. SİSTEMLERİ ŞUURLU VARLIKLAR YAPABİLİR. 


KALPİN 4 ODACIĞININ ÇALIŞMASINA BAKARSANIZ. POMPALAMASINDAKİ AKILLI TASARIMI KOLAYCA GÖREBİLİRSİNİZ. AKILLI BİR VARLIĞIN YARATTIĞINI GÖSTERİYOR “KALBİN ÇALIŞMASI”. 


KALBE GELEN KİRLİ KANI, AKCİĞERE POMPALAYAN KALP, AKCİĞERDE TEMİZLENEN KANI GERİ ÇEKİYOR VE BUNU VÜCUDA POMPALIYOR. VE VÜCUDA POMPALADIĞI KANI GERİ ÇEKİYOR. Ve ATARDAMAR ve TOPLAR DAMARLARIN DESTEĞİ İLE KAN VÜCUDU DOLAŞIP GERİ GELEBİLİYOR. DAMARLARDAKİ VE KALPTEKİ KAPAKÇIK SİSTEMİ ŞUURLU BİR YARATICININ BİR BAŞKA DELİLİDİR. 


“DELİL GÖRMEK İÇİN BAKAN DELİLLERİ GÖREBİLİR, ŞÜPHE ARAYANDA ŞÜPHE BULUR” “DELİL İLE HÜKÜM VEREBİLİRSİNİZ, AMA ŞÜPHE İLE HÜKÜM VERİLEMEZ” 


“SİZ AKILLI OLUN, ŞÜPHE İLE HAREKET ETMEYİN VE HER ZAMAN DELİL İLE KARAR VERİN”. 


“ALLAH IN DELİLLERİ ÇOOOKTUR, Dinsizlerin de tek bir DELİLİ dahi YOKTUR, ŞÜPHELERİ ÇOKTUR”. 


101- hz ALİ HÜCCETULLAH- ALLAH IN DELİLİ 


HZ ALİ HZ MUHAMMED sav e ikinci İMAN eden kişidir. Hz MUHAMMED sav HİCRET ettiği zaman hz MUHAMMED in YATAĞINA girerek HAYATINI ORTAYA KOYMUŞTUR. 


Hz ALİ HÜCCETULLAH tır. Yani ALLAH ın DELİLİDİR. 
Hz ALİ SAVAŞLARDA GÖSTERDİĞİ MUCİZE HALLERİ İSLAM IN ve ALLAH IN DELİLLERİNDENDİR. 


Hz ALİ İLK OLARAK O ZAMANIN EN GÜÇLÜ SAVAŞÇISININ KARŞISINA ÇIKMIŞ ve onu ÖLDÜRMÜŞTÜR. 
Gencecik bir ERKEK ZAMANIN EN GÜÇLÜ İNSANINI ALLAH IN YARDIMI- MELEKLERİN DESTEĞİ İLE YENEBİLİR. 
Benzer DURUM SAVAŞ ALANLARINDA GÖRÜLÜR. 


Hz ALİ HAYBER de KALE KAPISINI KALKAN GİBİ KULLANMIŞ O KAPIYI BİR KİŞİNİN KALDIRMASI İMKANSIZDIR. 


Hz ALİ SAVAŞTA DÜŞMANIN ARASINA DALAR VE DÜŞMANI ALT EDİP ÇIKARDI. Hz ALİ SAVAŞ MEYDANINDA ÖLMEDİ, SIRTINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ İSE DE MEZARI YOKTUR. Çünkü hz ALİ nin MELHAME İ KÜBRA da TEKRAR GELMESİNİ BEKLİYORUZ. Hz İSA nasıl TEKRAR DÜNYAYA GELECEK İSE hz ALİ de TEKRAR CANLI CANLI GELİP MÜSLÜMANLARA SAVAŞTA ZAFERE YARDIMA GELECEKTİR. 


Hz ALİ hz MUHAMMED sav den İLİM ÖĞRENDİ, SIRLARI ÖĞRENDİ, 


Hz MUHAMMED sav in DUASI ve ALLAH IN İSMİNİ ZİKRETMESİ İLE SAVAŞTA KORUNURDU ki EN ZORLU SAVAŞLARDAN BİLE CANLI ÇIKABİLMİŞTİR. DÜŞMANIN ORTASINA TEK BAŞINA GİRMEK EN USTA SAVAŞÇILARIN BİLE YAPACAĞI ŞEY DEĞİLDİR. Hz ALİ SAVAŞTA hz MUHAMMED sav in ÖĞRETTİĞİ İSİMLER İLE ALLAHI ZİKREDER VE ALLAH IN KORUMASI İLE SAVAŞTAN CANLI DÖNEBİLİRDİ. 


Hendek Savaşı Hz Ali Ve Amr Bin Abduved 


Amr bin Abduved'in Meydan Okuması 

Amr b.Abduved kendisinden çok korkulan bir savaşçıydı. Araplar arasında “ Amr bin savaşçıya bedeldir ” sözüyle anılırdı. Kimse onunla karşı karşıya gelmek istemezdi. Amr Hendeği aşıp karşıya geçince meydan okumaya ve “ Kim karşıma çıkar “ diye bağırmaya başladı. Bu meydan okumaya Hazreti Ali'den başkası karşılık veremedi. Yaşının da henüz genç olması nedeniyle Hazreti Ali'nin gitmesine ilk başta peygamberimizin gönlü razı olmadı. Ama Hazreti Ali çok ısrar edince peygamberimiz izin verdi. 

Amr b. Abduved ve Hazreti Ali'nin Çarpışması 

Hazreti Ali'yi karşısında gören Amr şaşırdı. Hazreti Ali Amr'a: “ Ey Amr, Kureyş seni iki şeye çağırırsa birini mutlaka kabul edersin” dedi. Amr : “ Beni neye çağıracaksın?” deyince Hazreti Ali : “ Seni Allah'a Muhammed'e ve İslam'a çağırıyorum” dedi. Amr : ” Benim buna ihtiyacım yok, diğerini söyle” deyince Hazreti Ali : * Öyleyse seni savaşa çağırıyorum” karşılığını verdi. Amr b. Abduved : “ Sen daha küçüksün, seni öldürmek istemiyorum * dese de Hazreti Ali “ Ben seni öldürmek istiyorum “ diyerek onu tahrik etti. 


Hazreti Ali ve Amr bin Abduved çarpışmaya başladılar. Amr gerçekten de çok kuwvetli bir savaşçıydı. 
Rivayetlere göre bir kılıç darbesiyle Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Ancak dövüşün sonunda Hazreti Ali, Amr bin Abduved'i mağlup etti. Bin savaşçıya bedeldir namıyla anılan Amr'ın sonu Allah'ın aslanı Hazreti Ali'nin elinden oldu. 
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